N\

VRIENDEN VAN .
MUSEUM MAASSLUIS

v



Blz.
Blz.

Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

Blz.

[N

© © 0 o U » W

11

Vriendenbrief

Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’

Najaar 2014

Van de voorzitter

Nieuwe naam, nieuwe huisstijl, nieuw
logo

Bericht van het Museum Maassluis
‘In de buurt’

Terugblik: Excursie voorjaar 2014
Excursie najaar 2014

De collectie van Beelden aan Zee
Van de penningmeester

‘Aan de muur’

Weekend van de Cultuur:

12, 13 en 14 september 2014

Evenementen Maassluis t/m december
2014

)

— T it -
YISO KL R T SR TR N )

Opening Museum Maassluis



Van de voorzitter

Je kunt maar met de neus in de boter vallen en
als kersverse voorzitter van onze vereniging
worden uitgenodigd voor de opening van ‘ons’
prachtig gerenoveerde Museum Maassluis. Wat
is hier hard aan gewerkt door al die vrijwilligers.
Hulde!

S o

Opening Museum Maassluis

Verdere details over het vernieuwde museum
kunt u vinden in een bijdrage van Pieter
Stamperius verderop in deze nieuwsbrief.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest het
museum na de heropening te bezoeken? Loop er
binnenkort eens binnen.

De heropening was tevens een mooi moment om
het nieuwe logo van onze vereniging te
onthullen. Nadat tijdens de bestuursvergadering
op 7 juli jl. gekozen was uit een aantal
alternatieven, kwam spontaan het idee op om
mokken met dit logo te laten maken en deze uit
te delen aan alle vrijwilligers die aan de renovatie
hebben meegewerkt. Staande de vergadering
werd via het internet deze mogelijkheid
onderzocht. Het bleek net haalbaar de mokken
op tijd voor de opening in het museum te krijgen.

Dit was even een staaltje van moderne
communicatie. Dat ging vroeger wel anders,
zoals bleek uit ons archief dat plotseling opdook
toen de Historische Vereniging haar spullen
bijeen pakte om van de Kuiperij naar het
museum te verhuizen. We hebben alles
opgehaald, opgeschoond en ingedikt tot een
collectie jaarverslagen, notulen van bestuurs-
vergaderingen en nieuwsbrieven. We kwamen
ook documenten tegen die de tijdgeest goed

weergeven. Het e-mailtje van nu was toen een
zeer formele briefwisseling. ‘Of er iets kan
worden geregeld’, getekend door voorzitter en
secretaris. Als antwoord een zelfde formele brief,
‘na zorgvuldige overweging zijn wij tot de
conclusie gekomen dat het niet kan’. Ook met de
nodige handtekeningen.

Het mooie van het archief is ook dat daaruit blijkt
dat onze vereniging altijd erg actief is geweest.
Misschien in die eerste jaren nog wel meer dan
nu. Laat het als voorbeeld dienen.

Het museum heeft ook een geheel vernieuwde
website www.museummaassluis.nl. Het is zeer
de moeite waard deze eens te bekijken. Ga
bijvoorbeeld eens naar de link ‘educatie’ met
leuke foto’s van educatieve activiteiten.

Wij hebben als 'Vrienden' ook een plekje op deze
site. Dit moet nog verder worden ingevuld. Op
het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn wij met
ons deel van deze website aan de slag. Het zou
mooi zijn als we dit voor het Weekend van de
Cultuur op 12, 13 en 14 september klaar hebben.

Ik wens u veel cultuurplezier.

Henk van Ketel

Nieuwe naam, nieuwe huisstijl,
nieuw logo

Bij de opening van het vernieuwde museum
meldde Henk van Ketel al dat onze
vriendenvereniging een nieuwe naam heeft
gekregen.

Omdat de naam van het museum wijzigde,
moest ook de naam van onze vereniging worden
aangepast.

In de statuten is de nieuwe naam nu ook
doorgevoerd. In ons nieuwe logo en de huisstijl is
deze verandering voor iedereen goed zichtbaar.
Daarover hieronder meer.

Het Museum Maassluis heeft een nieuwe
website met een nieuw logo. Ook het briefpapier
en ander drukwerk is inmiddels van de nieuwe
huisstijl voorzien. De kleurrijke M zal in de
toekomst vast een markant teken zijn dat staat
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Beeld van de nieuwe website
voor ons museum. Ook de Vereniging Vrienden
van het Museum Maassluis heeft zich een nieuw
logo laten aanmeten. Ons oude briefpapier met
het zwart-witte logo van de M in de vorm van
een dukdalf was sterk verouderd. Bovendien
verwees dit naar de tijd dat er nog sprake was
van een nauwe band met de gemeente
Maassluis.

Logo Museum Maassluis

Bij het zoeken naar een nieuwe huisstijl en een
nieuw logo heeft een aantal uitgangspunten een
rol gespeeld. Onze vereniging wordt vaak ten
onrechte als een onderdeel van het Museum
Maassluis gezien. Wij zijn een onafhankelijke
'fanclub' van het museum met eigen doelstel-
lingen en statuten. De huisstijl moest zich dus
onderscheiden van die van het Museum
Maassluis. Anderzijds zijn wij als vereniging nauw
verbonden met het Museum Maassluis. Het
bestuur van de Vrienden vindt de huisstijl van
het museum aantrekkelijk, vooral het
kleurgebruik. Er moest dus tegelijkertijd
verwantschap én onderscheid zijn in de nieuwe
huisstijl. Tenslotte zijn er de letters VWWMM die
staan voor Vereniging Vrienden Van Museum

Maassluis. Deze letters hebben dezelfde
basisvorm als de M van het museum. De V’s
vormen een mooie 'contramal’ die symbool staat
voor 'elkaar aanvullen tot één geheel'.

VRIENDEN VAN
MUSEUM MAASSLUIS

Het nieuwe logo van ‘De Vrienden’

Met die gedachten en uitgangspunten heeft het
bestuur het ontwerpbureau Versontwerp
gevraagd om een nieuw logo en huisstijl te
ontwikkelen. Dit bureau heeft ook het logo en de
huisstijl van het Museum Maassluis ontworpen.
Grafisch ontwerpster Anika Klevering is aan de
slag gegaan en toonde ons diverse mogelijke
stijlen en logo’s, steeds met verschillende
kleurencombinaties en vormen van de letters V
en M. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het
‘kroontje’ (zie illustratie). Dit herkenbare beeld
gaat u dus steeds terugzien op het briefpapier, in
de e-mails en op de website van de vrienden.
Deze laatste is een onderdeel van de website van
het Museum Maassluis. Tot slot is, zoals u
wellicht heeft gezien, ook de Vriendenbrief in
een nieuwe jasje gestoken. Op de wisselende
omslag zullen detailfoto’s van kunstwerken uit
het Museum Maassluis pronken.

U gaat ons dus veel zien en ook herkennen!

Kees Dijkman




Bericht van het Museum
Maassluis

Het Museum Maassluis heeft een complete
gedaantewisseling ondergaan. De entree is
geheel vernieuwd en tot aan de straat toe
uitgebreid. Ook de ruimte waarin de balie zich
bevindt en de bibliotheek zijn onderhanden
genomen. Met name de Dijkzaal is een compleet
andere ruimte geworden. Verder zijn de
klimaatbeheersing, zonwering en verlichting
aangepakt en is het museum benedendijks een
keuken met een gezellig koffiezitje rijker
geworden. De inrichting van de Podiumzaal met
de keuken is bekostigd door de Vereniging
Vrienden van het Museum Maassluis, het
meubilair is geschonken door de stichting
Kuiperij Ankerstraat (die helaas is opgeheven). In
de stadstuin zijn betonnen verhogingen
geégaliseerd zodat het oppervlak waar men kan
zitten aanmerkelijk groter is geworden. Bij mooi
weer is het zeker aan te raden daar even rond te
kijken en uit te blazen. Sinds de heropening van
het museum in mei jl. staat dit nieuwe
onderkomen voor lokale historie en moderne
beeldende kunst weer op de kaart. De
belangstelling ervoor is opmerkelijk toegenomen.

De verhuizing van de Historische Vereniging
Maassluis (HVM) eind juni jl. naar het
bovenkantoor in het museum zal leiden tot
versterking van de functie van het museum en
zijn rol in de stad. Er zijn afspraken gemaakt voor
het doelmatig gebruik van de ruimtes door de
vrijwilligers van het museum en van de HVM.

Educatie in de Podiumzaal

De gehele maand juni zijn leerlingen van de
Maassluise scholen op bezoek geweest in het
kader van culturele vorming. Deze educatie
wordt verzorgd door Friedie Kloen die daarbij
telkens wordt geholpen door twee vrijwilligers.
De leerlingen maken dan naar aanleiding van de
les, in dit geval 400 jaar Maassluis, objecten die
ook tijdelijk worden geéxposeerd.

Naast de twee beroepskrachten beschikt het
museum over ongeveer 45 vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten voor het Museum Maassluis.
Zij doen klussen zoals het inrichten van
exposities, ICT, baliewerkzaamheden, tuinieren,
educatie, registreren en zorgen voor publiciteit.
Om het museum draaiend te houden en deze
culturele voorziening voor alle inwoners van
Maassluis te behouden. is het pure noodzaak
over veel vrijwilligers te kunnen beschikken.

De balie in Museum Maassluis

Doordeweeks loopt alles gestructureerd en
zonder al te veel problemen. Wel doen zich in de
weekenden moeilijkheden voor bij het bemensen
van de balie. Het bestuur en de twee
medewerkers hebben dan ook dringend be-
hoefte aan nog meer enthousiaste mensen. Wilt
u graag bezig zijn in een mooie en inspirerende
omgeving, houdt u van kunst en historie, kom
dan eens langs bij het museum aan de Zuiddijk
16 en kijk of u vrijwilliger wilt zijn in ons mooie
museum. Wij zijn dinsdag t/m zondag open van
14.00-17.00 uur. Voor meer informatie kunt u
terecht bij: Pieter van Houten (conservator) tel.
(010) 591 38 13 of info@museummaassluis.nl.



Lopende tentoonstellingen

* De Dijkzaal: ‘Een tijdwandeling door de
geschiedenis van Maassluis’.

* De Tuinzaal (de Van Heelzaal): ‘De strijd om
onafhankelijkheid’ die kunstenaars uit de
regio Rijnmond heeft geinspireerd om over
dit onderwerp kunstwerken te maken; een
interactie tussen historie en kunst.

* De Podiumzaal: Werken van cursisten van de
Kunst en Cultuur Academie. Een prachtige
blikvanger is de film van Bas Booister,
genaamd ‘de Strijd van Maassluis’, die recent
de Waterweg Stimuleringsprijs in de wacht
sleepte. Bas Booister laat hiermee een groot
publiek kennismaken met de geschiedenis
van zijn woonplaats. Deze documentaire is
geschikt voor alle leeftijden.

Pieter Stamperius

‘In de buurt’

Aan de Hoofdstraat 63 in De Lier vindt u Museum
de Timmerwerf. Het complex bestaat uit een
woonhuis (daterend van voor 1642) met aan de
voorzijde een bedrijf waarin van 1642 tot 1996 is
getimmerd. In dat jaar kocht de gemeente De
Lier het complex en stelde het ter beschikking
aan de stichting De Timmerwerf.

s e

Museum de Timmerwerf

In 1998 werd het geheel gerestaureerd.
Onderdeel van het complex is ook een oude
houtloods uit het midden van de negentiende

eeuw. Deze wordt verpacht en geéxploiteerd als
koffie- en theeschenkerij met de naam De
Bongaard, verwijzend naar de oude boomgaard
en de familie Bongaards die jarenlang eigenaar is
geweest van de Timmerwerf. Het terras aan het
riviertie De Lee maakt deze locatie nog
aantrekkelijker.

Zoals het complex is gebouwd zo is ook het
museum ingericht. Het kader is ambacht,
geschiedenis, en lokale kunst en cultuur. Het
museum trekt zo’n 5.000 bezoekers per jaar.

Aan de straatzijde ligt de timmerzaak met veel
oude gereedschappen. Er staat een grote
werkbank waaraan nog steeds gewerkt wordt en
waar demonstraties houtdraaien worden

gegeven. Nu wordt een Lierse houtdraaiersclub
opgezet. Aantrekkelijk is ook het ‘timmeren met
kinderen’. Zij leren timmeren met houtdelen, die
door de vrijwilligers zijn gezaagd.

Museum de Timmerwerf

Achter de timmerzaak kom je in het historisch
ingerichte woonhuis met daarboven de zolder
die wordt gebruikt voor wisselexposities, één in

het voorjaar en één in het najaar. In de zomer
exposeert hier het LAK (Lierse Amateurkunst).



Deze kunstenaars vonden hier een alternatief
voor de exposities die vroeger in het nu gesloten
gemeentehuis (na de fusie Westland) werden
gehouden. De huidige expositie valt samen met
de Lierse Feestweek waarbij het hele dorp op zijn
kop staat. De ligging, centraal aan de
Hoofdstraat, nodigt uit tot activiteiten voor de
deur: van trommelaars tot de verkoop van snoep
door Museum de Schilpen uit Maasland. Er is ook
een kraam waar voorbijgangers bijvoorbeeld
kunnen meedoen aan ‘wie kan 100 gram hout
afzagen’.

Het museum draait op een enthousiaste groep
van zo’n vijftig vrijwilligers. Daarnaast zijn er acht
'krullenjongens' : jongeren vanaf 25 jaar die ook
meedenken over de toekomst van het museum.
Opmerkelijk is dat de jongeren ‘digitaal’ wel zien
zitten, maar met mate. Kennelijk stelt iedereen
authenticiteit op hoge prijs.

Authenticiteit en moderne digitale mogelijk-
heden worden gecombineerd in het project
“Digitale Groeikaart”. In dit project maken de
historische verenigingen in het Westland met
elkaar een digitale en interactieve Westland-
brede kaart (schaal 1:10.000). De bedoeling is dat
iedereen historische informatie kan opzoeken bij
elk opgenomen adres.

Wellicht zijn dit ook geschikte ideeén voor
Maassluis. De Stichting de Timmerwerf staat in
elk geval open voor samenwerking en
uitwisseling.

Ga eens kijken: het museum is elke zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur open. Voor meer informatie:
www.detimmerwerf.nl.

Henk van Ketel

Terugblik: Excursie voorjaar 2014

Tweemaal per jaar organiseren De Vrienden van
het Museum Maassluis een busexcursie naar een
bijzonder = museum, een  spraakmakende
expositie of een niet te missen cultureel
evenement. Dit voorjaar ging de reis op een
zonnige woensdag naar 's-Hertogenbosch.
Midden in het historisch centrum staat daar het
Noordbrabants Museum te pronken (met in de
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achtertuin het Stedelijk Museum Den Bosch). De
buschauffeurs van de firma Nooteboom brengen
ons het liefst tot op de stoep van de
bestemming, maar in Den Bosch ging dat echt
niet lukken. De eerste stop van die dag,

restaurant Zoetelief, was gelukkig op loopafstand
van de parkeerplek. Als je dan met de hele groep
een plekje vindt op het terras en geniet van
koffie met appeltaart, dan kan de dag al niet
meer stuk. Brabantse gastvrijheid staat in Den
Bosch hoog in het vaandel. Dat bleek ook later
die dag in het Noordbrabants Museum.

We troffen drie rondleiders die er duidelijk
plezier in hadden om de schatten van het
museum aan ons te tonen. De deelnemers aan
de excursie hadden de keuze tussen een
rondleiding langs de hoogtepunten van de
collectie en het gebouw en een rondleiding
toegespitst op de tijdelijke exposities. Bij de
tijdelijke exposities waren met name de dertig
fotowerken van Ruud van Empel absoluut de
moeite waard om 'in het echt' te zien.

Expositie Ruud van Empel in Noordbrabants
Museum



Daarnaast was ook de serie etsen van Francis
Bacon een hoogtepunt. Trouwe kijkers van het
televisieprogramma 'Avro's Kunstuur' hebben de
uitzendingen over deze twee kunstenaars vast
gezien. Toch blijft het een meerwaarde om met
eigen ogen, en dan ook nog eens met deskundige
toelichting, de kunstwerken te ervaren. In de
middag waaierde de groep uit over het centrum
van Den Bosch, waarbij natuurlijk ook de
beroemde Sint Jan met een bezoek werd
vereerd.

Excursie najaar 2014

De nieuwe excursie gaat naar Scheveningen en
Wassenaar. Noteer alvast deze data:

* Woensdag 15 oktober 2014: Excursie
* Vrijdag 12 September 2014: Start inschrijving

Beelden aan Zee

Voor de najaarsexcursie hebben we gekozen om
twee musea te bezoeken. We beginnen in
Scheveningen bij Museum Beelden aan Zee.

Dit jaar staat museum Beelden aan Zee in het
teken van Frankrijk. Tot eind oktober is daar de
zomertentoonstelling 'Grandeur', Franse beeld-
houwkunst van Laurens tot heden. In het
museum is een overzicht te zien van het werk
van Henri Laurens gecombineerd met werk van
de hedendaagse kunstenaars Bruno Peinado en
Daniel Firman. Voor wie het museum nog niet
kent: het ligt verscholen in de duinen van
Scheveningen, als een parel in het zand. Het
verzamelaarsechtpaar Theo en Lida Scholten
heeft in 1994 de sprong gewaagd om een
particulier museum te stichten dat exclusief is
gericht op de moderne en hedendaagse inter-
nationale beeldhouwkunst. Net als het Museum
Maassluis, maar dan op veel grotere schaal,
draait dit museum grotendeels op vrijwilligers.
Per jaar worden drie a vier grote
tentoonstellingen georganiseerd in de grote zaal
en een tiental kleinere tentoonstellingen in de
overige zalen en op de patio's en terrassen.
Daarnaast is er ook ruimte voor een selectie uit

Een object uit de vaste collectie van Beelden aan
Zee

de vaste collectie. Het gebouw is ontworpen
door de Nederlandse architect Wim Quist. De
grondvorm bestaat uit twee grote cirkels die in
het duin zijn ingegraven. Opmerkelijk is de rust in
het complex dat toch leunt tegen de drukste
strandboulevard van Nederland. Alle gebruikte
materialen (beton, Italiaans graniet, beukenhout
en Amerikaans grenen) zijn geselecteerd op hun
zanderige kleur.

Louwman Museum

Het was deze keer niet eenvoudig voor de
excursiewerkgroep om een tweede programma-
onderdeel voor u te selecteren. In de regio Den
Haag is veel te zien. We twijfelden over de
Rothko-expositie in het Gemeentemuseum. Het
Mauritshuis is vernieuwd en daar moeten we ook
zeker een keer gaan kijken. In combinatie met de
plek in de duinen leek het Panorama Mesdag een
leuke keuze. Daar blijkt de toegankelijkheid voor
rollators en rolstoelen niet optimaal. Dan was er
nog het Mesdag Museum. We zijn ook nog gaan



kijken bij de Papier Biénnale in het Rijswijk's
Museum. Zeer de moeite waard, maar voor een
grote groep minder geschikt.

Louwman Museum

En zo kwamen we tenslotte terecht in het
Louwman Museum in Wassenaar. En daar gaan
we graag met u naar toe. Eerlijk gezegd waren
wij, drie vrouwen, enigszins bevooroordeeld toen
we het gigantische complex in Wassenaar binnen
stapten. "Auto's', leuk voor mannen misschien,
maar wij zullen daar wel snel uitgekeken zijn",
waren onze eerste gedachten. Het tegendeel was
waar. We waren zeer verrast door de bijzondere
collectie van ruim tweehonderd vijftig antieke
voertuigen. Een prachtig overzicht is gemaakt
van de auto in al zijn verschijningsvormen vanaf
1886 tot de 70-er jaren. Niet alleen oude, ook
hypermoderne experimentele exemplaren op
zonne-energie, auto's van beroemde personen
zoals James Bond, Elvis Presley en zelfs van Sir
Winston Churchill bevinden zich in de collectie.
Daarnaast ook nog een omvangrijke kunst-
collectie met porselein, sculpturen, affiches enz.
Misschien teveel voor één middag, maar wat let
u om later nog eens terug te gaan.

Daf in Louwman Museum

Programma woensdag 15 oktober

Het programma voor woensdag 15 oktober ziet
er als volgt uit:

Vertrek met bus vanaf Koningshoek om 9.15 uur.
Eerst koffie met wat lekkers in het restaurant van
Beelden aan Zee. Daarna een rondleiding van
een uur met aansluitend gelegenheid om nog
even in het museum te blijven of een kijkje te
nemen in de museumwinkel. Lunch op eigen
gelegenheid in het museum of op de boulevard
van Scheveningen. Om 14.00 uur gaan we met de
bus naar het Louwman Museum in Wassenaar.
Afsluitend drinken we daar nog iets in het
restaurant Eind van de middag zijn we weer
terug in Maassluis.

De kosten: Vrienden van het Museum met een
landelijke museumkaart: € 34,00.

Vrienden van het Museum zonder landelijke
museumkaart: € 39,00.

De Vriendenprijs geldt ook voor leden van de
Historische Vereniging Maassluis en voor
cursisten van de Kunst en Cultuur Academie
Maassluis. Overige deelnemers zijn ook welkom
tegen betaling van een toeslag van € 3,00.

In de prijs is begrepen: busreis, toegang Beelden
Aan Zee met de toeslag voor de expositie
'Grandeur', rondleiding in Beelden aan Zee,
koffie met iets lekkers, toegang Louwman
Museum, één consumptie.

Aanmelden

Vanaf 12 september bij Nel Wilkes, tel. (010) 591
73 10, e-mail nelwilkes@kabelfoon.nl of bij Ria
Kostense, tel. (010) 592 11 96, e-mail
jariko@xs4all.nl.

Na aanmelding en bevestiging kunt u het
deelnamebedrag overmaken op NL54 INGB 0004
0601 47 t.n.v. Vrienden Museum Maassluis
excursies.

Nel Wilkes



De collectie van Beelden aan Zee

De grote curve. Retrospectief Henri Laurens
(1885-1954)

Laurens behoorde met Arp, Brancusi, Lipchitz en
Zadkine tot de belangrijkste Parijse beeld-
houwers van de twintigste eeuw. Hij was een
pionier, die als kubist begon in nauwe
vriendschap met Georges Braque. Later
ontwikkelde hij zijn beroemde curve; talrijke
variaties op het vrouwenlichaam (met als
favoriete thema de feeérieke zeemeermin)
waarin Laurens uiting gaf aan zijn liefde voor de
zee. Het is dat ook met trots dat Beelden aan Zee
dit overzicht presenteert in haar monumentale
gebouw aan de kust van Scheveningen.

Laurens vestigde zich rond zijn zeventiende in
het Parijse Montmartre, tussen arbeiders,
kunstenaars, anarchisten en intellectuelen. Hier
kwam zijn kubistische beeldhouwkunst tot bloei.
Hij was dé beeldhouwer naast de twee schilders
Picasso en Braque. Hij maakte reliéfs in steen
met kubistische onderwerpen als een glas, een
krant, een glas en een appel. In de jaren twintig
veranderde zijn stijl van strak kubisme naar
ronde vormen. Het onderwerp veranderde mee.
Hij ging zich bezighouden met het vrouwelijk
lichaam. Laurens woonde toen aan de Zuid-
Franse kust en door de natuur en de zee komen
natuurlijke thema’s als water, aarde en nacht
naar voren in monumentale beelden.

Laurens genoot tijdens zijn leven grote
waardering in Parijs. In de rest van Europa bleef
hij relatief onbekend terwijl zijn collega-
beeldhouwers zoals Ossip Zadkine, Constantin
Brancusi en Jean Arp furore maakten. Hij was
een spil in het Parijse kunstenaarsleven. Hij werd
bewonderd door Picasso, was bevriend met
Braque en werd geportretteerd door Modigliani.
Tot en met de jaren zestig werd zijn werk
getoond op de grote internationale tentoon-
stellingen van moderne sculptuur. Hij had een
solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in
Amsterdam (1962) en voor de stad Rotterdam
werd een monumentaal beeld aangekocht, dat
aan de Westersingel staat. Het overzicht in
Beelden aan Zee omvat ruim 50 beelden,
waarvan het grootste deel in bruikleen is van het

Centre Pompidou in Parijs, dat de artistieke
nalatenschap van Laurens beheert.

Gijs Assmann

Gijs Assmann is schilder, tekenaar, maar vooral
beeldhouwer. Hij combineert verschillende
materialen zoals hout, gips, glas, biljartballen,
koord en vlaggenmasten, al dan niet
samengevoegd met brons en ijzer. Zijn vaak
monumentale beelden staan in Den Haag,
Apeldoorn en Gouda.

e

Gijs Assmann in Beelden aan Zee

Daniel Firman. Duo

De Franse beeldhouwer Daniel Firman (geboren
in Bron, nabij Lyon, 1966) maakt deel uit van een
nieuwe generatie kunstenaars die op zoek is naar
een andere weergave van ruimte, tijd, beweging,
energie en zwaartekracht. Zij willen met hun
beeldtaal iedere vanzelfsprekendheid loslaten.
Zij stellen de vraag: zijn er verschillende inter-
pretaties voor eenzelfde object mogelijk? Firman
laat zich onder andere inspireren door
choreografie waarin veel expressievormen zijn
verenigd: vallen, opstaan, zweven en ritme. In
het werk Duo (2013) laat Firman zeven dansers
als groep zien. Bij het tot stand komen van Duo
vormden danser één en twee een duet waarna
danser twee afzonderlijk een duet danst met
danser drie, danser drie met vier enzovoort. Zij
hebben geen informatie over de voorgaande
bewegingen. Na ieder duet zijn mallen van de
lichamen van de dansers gemaakt en afgegoten
in grijs polyurethaanhars. Beweging, tijd,
zwaartekracht en energie — alle dansers raken



elkaar aan — zijn in één tijJdsmoment samengevat.
Wat is realiteit? De zes cilindrische vormen
getiteld 'Je tourne autour de la terre, entre terre
et bakelite' laten een omgekeerde benadering
van het modelleren zien. Hier is het niet de
ronddraaiende draaischijf met de klomp Kklei,
maar het is de kunstenaar zelf die in een
gemotoriseerde stoel om de schijf heen draait.
Zo beweegt ook de toeschouwer zich rond het
beeld. Het gaat Firman om de verdraaiing van de
technische logica. De gietsels zijn van gekleurde
kunsthars (bakelite) gemaakt. In zijn laatste
solotentoonstelling in het Musée d’Art
Contemporain in Lyon getiteld 'Grey Matter'
(2013), toonde hij in zowel figuratieve als
abstracte beelden zijn ongewone interpretaties
van tijd, beweging en  zwaartekracht.
Spectaculair was Nasutamanus (2012), een op
ware grootte gemaakte olifant van glasvezel die,
alleen met het uiteinde van zijn slurf bevestigd
aan de muur, ondersteboven door de ruimte
zweeft. Een even spannende als verwarrende
waarneming van massa en beweging. Firman
woont en werkt in Parijs en Lyon.

Website: www.beeldenaanzee.nl

Van de penningmeester

De contributie voor de Vereniging Vrienden van
het Museum Maassluis is dit jaar vastgesteld op
€ 10,00. Vele vrienden gaven echter een hogere
bijdrage zodat de gemiddelde contributie plus
gift ruim € 13,00 is. Dat is geweldig. Alle gevers
dank.

In de Vriendenbrief van dit voorjaar is gerap-
porteerd dat de bestemmingsfondsen ‘Kunst’ en
‘Museum’ in de komende vier jaar zullen worden
aangesproken, zodat het saldo op de
spaarrekening van de Vrienden straks be-
scheiden zal zijn. Wij zullen dan streven naar een
eigen vermogen van ongeveer tweemaal de
jaarcontributie. Dat betekent een bedrag van
circa € 10.000. De gelden uit de bestemmings-
fondsen zullen worden gebruikt voor de aankoop
van kunstwerken en indien gevraagd, in
bijdragen voor de kosten van het inrichten van

tentoonstellingen. Dus niet om eventuele gaten
in de exploitatie van het museum op te vangen.

Bij de Vriendenbrief in het voorjaar vroeg ik u de
contributie voor dit jaar over te maken. Velen
deden dit. De vrienden die niet reageerden
hebben een herinnering gekregen, wat
resulteerde in een goede respons. Helaas zijn er
toch nog vrienden die nog steeds bij de
Vereniging in het krijt staan. Vandaar mijn
verzoek: graag uw contributie van € 10
overmaken op bankrekeningnummer NL31 INGB
0003 4791 43 ten name van Vrienden van het
Museum Maassluis. Een hoger bedrag is
uiteraard zeer welkom en zal worden gebruikt
voor de aankoop van nieuwe kunstwerken of
voor voorzieningen voor het museum.

Henk Kal

‘Aan de muur’

In deze rubriek bespreken we kunstwerken die bij
Maassluizers thuis 'aan de muur' hangen. Dit
keer een schilderij van Ertiirk Boyanci.

Boyanci werd geboren in Mersin, een Turkse stad
aan de Middellandse zee. Hij volgde zijn
artistieke opleiding aan het Atatlirk Training
Instituut, de huidige Marmara Universiteit in
Istanbul. Boyanci werkte en exposeerde bijna
uitsluitend in Turkije, met name in Istanbul en de
laatste jaren in Ankara, waar hij een behoorlijke
reputatie had opgebouwd. Sporadische uit-
stapjes waren er naar Frankrijk en Canada. Hij
wilde zichzelf niet karakteriseren, niet in een
hokje laten drukken. Oorspronkelijkheid en een
aparte manier van kunstzinnige expressie waren
voor hem kenmerkend voor een kunstenaar.

Hij had familie in Rotterdam en was geinteres-
seerd in de mogelijkheid om in Nederland te
exposeren. Zo kwam hij in Maassluis terecht. T
ijdens de Kunst en Atelier Route in april 2008
schilderde hij modellen in voormalig Sitton
samen met een groep andere kunstenaars. Hij
deed dat met een wel zeer bijzondere techniek,
gewoon met zijn vingers, op een vel papier op de
grond. Het resultaat was een bijna abstract werk
waarin toch duidelijk de figuur was te zien.



Ik kwam hem daarna nog eens tegen op de
Markt en hij leek het hier erg naar zijn zin te
hebben.

Helaas was deze kunstzinnige band Ankara-
Maassluis van korte duur. Ertlirk Boyanci
overleed op 28 november dat jaar als gevolg van
een hartkwaal. Hij werd slechts 55 jaar.

Een schilderij van Ert(irk Boyanci

Het werk aan een muur van een Maassluizer is
er één uit een serie. Het is gemaakt met
gemengde technieken. De postuur geeft een
gebrek aan communicatie weer, de frustratie van
het niet gehoord of gezien worden, niet te
mogen of kunnen spreken, niet mogen zien. Ik
zie er een verwijzing in naar maatschappelijke
verhoudingen, de mens die niet vrij is maar zich
moet aanpassen aan zijn of haar omgeving.

Henk van Ketel
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Weekend van de Cultuur:
12, 13 en 14 september 2014

Muzikanten, schrijvers, dichters, schilders,
beeldhouwers, dansers, zangers, acteurs. Zij en
alle  culturele verenigingen zijn in het
cultuurweekend in en rond het Ontmoetings-
centrum Koningshof te vinden. De Vrienden van
het Museum Maassluis zijn daar uiteraard ook.
Op zaterdag 13 september 2014 staan we met
een kraam op de culturele markt ‘Maassluis
Presenteert’. We proberen daar nog meer
mensen enthousiast te maken voor ons museum.
Een leuke methode om mensen bij onze kraam
te 'lokken' blijkt het meedoen aan een
raadwedstrijd. Elk jaar zoekt conservator Pieter
van Houten een curieus museumstuk voor ons
uit,waarvan je niet direct ziet wat de functie
ervan is geweest. Zo hebben we al eens op de
cultuurmarkt gestaan met een luierdroger, een
kistje voor zeelieden, met een loterijschaal voor
militairen en afgelopen jaar met een vreemd
lakstempel. Ook voor deze culturele markt
duiken we in het archief van het museum om
een historisch voorwerp in de kijker te zetten.
Natuurlijk liggen er prijsjes klaar voor de mensen
met de juiste, of bijna juiste, oplossing. Kom dus
in elk geval even langs!

We gaan ervan uit dat bij dit evenement de zon
schijnt: dan kunt u Maassluis Presenteert vinden
in de tuin achter Koningshof op zaterdag 13
september tussen 10.00 en 16.00 uur. Bij regen
en wind is er ook geen probleem, dan is de markt
gewoon binnen.

Nel Wilkes



Evenementen Maassluis t/m
december 2014

DATUM TUDSTIP LOCATIE ACTIVITEIT

13, 14 september Koningshof Weekend van de Cultuur

13 september Div. locaties Open Monumentendag

13 september Div. locaties Langs Heilige Huisjes

13 september 12.00 uur Immanuelkerk Orgelbespeling thema 200 jaar Koningschap, Gerard
de Waard en Piet George Klootwijk

13 september 20.00 uur Groote Kerk Orgelconcert Jaap Kroonenburg

19 september Museum Maassluis  Uitreiking Atlas van Maassluis

20 september Groote Kerk Zoals de vissers psalmen zongen

26 september 20.00 uur Groote Kerk Muziek tussen Maas en Sluis
Musica Amphion & Gesualdo
Consort Amsterdam - Bach Contextueel V

27 september 20.00 uur Groote Kerk Orgelconcert Jaap Kroonenburg
Hommage aan Feike Asma

2 oktober 19.30 uur Kunst en Cultuur Lezing De buste van Nefertiti door archeologe

Academie Diana de Wild

1t/m 4 oktober Furieade (thema 400 jaar)

4 oktober 14.00 uur Immanuelkerk Furieadeconcert 'wind in de zeilen'
orgel, accordeon en zang

11 oktober 20.00 uur Groote Kerk Orgelconcert Theo Jellema

17 oktober 20.00 uur Immanuelkerk Orgelconcert Aart Bergwerff

23 oktober 20.00 uur Witte Kerkje Lezing door prof. Klemann over WO |, De oorlog die
uit de hand liep

25 oktober 20.00 uur Groote Kerk Orgelconcert Jaap Kroonenburg
verzoekprogramma

31 oktober Binnenstad Onthulling Struikelstenen

1 november 20.00 uur Groote Kerk Muziek tussen Maas en Sluis:
Hexagon Ensemble, Het Arrangement

2 november 15.00 uur Immanuelkerk Matineeconcert van Sing for Joy met Jan Vayne

6 november 19.30 uur Kunst en Cultuur Poézie door Wouter van Heijningen

j Academie

8 november 10.00 uur Witte Kerkje Jubileum Vrienden van het Witte Kerkje
Foto-expositie en buurtrelinie

8 november Concert Kunst na Arbeid

27 november 20.00 uur Witte Kerkje Lezing door prof. F.M. Rombouts over Darmflora en
Probiotica

28 november 20.00 uur Immanuelkerk Orgelconcert Gert van Hoef

13 december Immanuelkerk Misa Criolla en Navidad Nuestra
Chr. Kamerkoor Maassluis

14 december 14.30 uur Witte Kerkje Kerstconcert door Kamerkoor Cantabile

17 december 20.00 uur Groote Kerk Groot Mannenkoor kerstconcert bij kaarslicht

19 december 20.00 uur Groote Kerk Muziek tussen Maas en Sluis:
Ciconia Consort met Boheemse Kerst

20 december 20.00 uur Groote Kerk Orgelconcert Jaap Kroonenburg
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Kerstconcert bij kaarslicht
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Voorzitter

Henk van Ketel

tel. (010) 592 24 ||
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Penningmeester en vicevoorzitter
Henk Kal
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h.b.kal@hetnet.nl

Secretaris
Kees Dijkman

tel. 06 1007 0280
openhouden@gmail.com

Algemene bestuursleden
Martine Brouwer

tel. 06 1435 1400
mhe.brouwer@gmail.com
Willemiek Dijkman

tel. 06 5263 7624
willemiekdijkman@gmail.com
Nel Wilkes

tel. (010) 591 73 10
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Bankrekeningnummer Vrienden van het
Museum Maassluis:
NL31INGB0003479143

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies:
NL54INGB0004060147

E-mailadres Vrienden van
het Museum Maassluis:
openhouden@gmail.com

COLOFON

Redactie en lay-out
Martine Brouwer

Willemiek Dijkman
Eindredactie

Lelia van der Tak
Beeldmateriaal

Nanny Tuit, Nel Wilkes, Henk van Ketel, Annemieke
vanVlier, e.a.

Ontwerp omslag

Vers Ontwerp (Anika Klevering)
Foto omslag

Kees Dijkman

VRIENDEN VAN
MUSEUM MAASSLUIS
VRIENDENBRIEF

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en verschijnt
tweemaal per jaar.Voor informatie kunt u terecht bij:
Museum Maassluis

Zuiddijk 16, 3143 AS MAASSLUIS

telefoon (010) 591 38 13

e-mail openhouden@gmail.com

internet www.museummaassluis.nl

Museum Maassluis op Facebook

LIDMAATSCHAP

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten
van het museum is er de Vereniging ‘Vrienden van het
Museum Maassluis’: e-mail openhouden@gmail.com
Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de
volgende voordelen:

- gratis toegang museum

- gratis rondleidingen

- tweemaal per jaar de Vriendenbrief

- € 3,- korting op excursies

- uitnodigingen voor exposities en openingen

CONTRIBUTIE VERENIGING

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt €

10,- per jaar voor particulieren en € 35,- per jaar
voor bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is
uiteraard altijd welkom.

AANMELDING EN OPZEGGING
U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of

te mailen naar de secretaris van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’ of door
invulling van de speciale kaart die u in het Museum
kunt vinden. U krijgt dan een welkomstbrief met
uw lidmaatschapsnummer en wijze van betaling
van de contributie. Het lidmaatschap wordt ieder
jaar op | januari automatisch verlengd. Opzegging
dient schriftelijk of per e-mail en véér | december
plaats te vinden, bij de secretaris van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’.

OPENINGSTIJDEN MUSEUM
Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei,
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede
kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag,
eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.
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