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Van de voorzitter

Vrijwilligers en vrijwilligers...

Het Museum Maassluis en de Vrienden van het
museum zijn bij velen in en rond Maasluis
bekend. Beiden hebben zij een bestuur dat
regelmatig bijeenkomt en dan vergadert met een
agenda en vergaderstukken. Ook onderhouden
zij contacten met de andere ‘spelers ‘ binnen het
cultuurhistorisch veld in onze stad. Doel van al
deze inspanningen is om het museum voor
Maassluis te behouden door de collectie te
conserveren, uit te breiden, tentoonstellingen te
organiseren en nog veel meer.

Soms wordet bij al dit vergaderen en praten wel
eens vergeten dat er -gelukkig- nog een derde
groep vrijwilligers is, die hierbij een cruciale rol
speelt. Ik bedoel dan het grote aantal vrijwilligers
die er, samen met Friedie Kloen en Pieter van
Houten, voor zorgen dat alles binnen ons
museum elke dag op rolletjes loopt.

Museum vrijwilliger aan het werk

Dat begint al bij binnenkomst: de
baliemedewerkers heten bezoekers welkom en
wijzen hen de weg. Het eerste contact met het
museum is gelegd. De wijze waarop de diverse
zalen zijn ingericht is eveneens het werk van deze
vrijwilligers. De dames van het depot (we
moeten wel weten wat we in depot hebben en
waar het staat), de klusjesmannen (die kunnen
maken wat hun ogen zien), de mannen van de
buitendienst (een tuin heeft ook onderhoud
nodig): met z'n allen zorgen juist deze mensen
ervoor dat we trots kunnen zijn op ons museum.

Kortom, wij 'bestuurders' kunnen van alles
bedenken om het Museum Maassluis op de kaart
te zetten, maar het succes hangt af van de
uitvoering. Om die reden willen we in onze
volgende Vriendenbrief uitgebreid aandacht
besteden aan deze voor het Museum Maasluis
belangrijke groep vrijwilligers. Mensen die al
jaren met heel veel plezier wekelijks in het
museum actief zijn. En dan zonder agenda en
vergaderstukken.

Victor Knippenberg

I8 februari 2018

Vriendenmiddag

Op zondag |8 februari volgend jaar organiseren wij
weer een speciale middag voor onze leden. In het
Museum Maassluis krijgt u een interessant en leuk
programma voorgeschoteld. Wat we precies gaan
doen, hoort u later. U krijgt een aparte uitnodiging
met het programma. Mocht u dat nog niet hebben
gedaan, geef dan vooral uw mailadres door: dat
scheelt ons geld voor papier en postzegels.

Geef uw mailadres door aan onze
ledenadministrateur Laurens Blom,
ledenadministratie@museummaassluis.nl



In memoriam Magda Euser

Op 25 juli hoorden we dat Magda Euser-van de
Graaf op 78 jarige leeftijd is overleden. Magda
heeft zich jarenlang met hart en ziel belangeloos
ingezet voor ons museum en de VVMM. We zijn
haar daarvoor bijzonder dankbaar. Haar warme
aandacht, haar luisterend oor en haar
karakteristieke aanwezigheid zullen we missen.
Zij was een bijzonder mens.

ledereen rond en in het Museum Maassluis kende
haar. Magda was een van de trouwe vrijwilligers
van het eerste uur. Tot haar overlijden was ze
zeer actief. Toen haar man Cor penningmeester
werd van de Vrienden van Museum Maassluis,
vroeg hij haar of zij zich wilde verdiepen in het
depot van het museum. Vanaf dat moment was
zij een van de drijvende krachten achter het
letterlijk en figuurlijk afstoffen van de collectie in
dat depot. Samen met een aantal andere trouwe
medewerksters heeft Magda ervoor gezorgd dat
het depot is geworden tot wat het nu is. Zij wist
precies welke objecten er in het museum waren.
Ook was zij betrokken bij het inrichten van
tentoonstellingen.

Daarnaast heeft zij jarenlang de balieroosters
voor de vrijwilligers beheerd, een niet
onbelangrijke klus omdat een goed rooster
ervoor zorgt, dat bezoekers van ons museum bij
binnenkomst op gepaste wijze welkom wordt
geheten.

Victor Knippenberg

Laurens Blom

Mijn naam is
Laurens Blom.
Tijdens de
ledenvergadering
in april ben ik
gekozen in het
bestuur van de
VVMM. |k ben
geboren in
Rotterdam, en
volgend jaar
alweer 40 jaar
woonachtig in
Maassluis. Inmiddels geniet ik volop van mijn
pensioen. Heel mijn werkzame leven heb ik in de

Magda Euser

IT gewerkt. Mijn hobby’s liggen hoofdzakelijk op
het artistieke vlak. Kunst in al zijn vormen kan
mij diep emotioneren. Of het nu een schilderij is
of een beeld, figuratief of abstract, het maakt mij
niet uit. Het moet me raken. Dit geldt ook voor
film en muziek. Regelmatig bezoek ik
concertzalen voor muziek, van klassiek tot rock.
Verder ben ik ook vrijwilliger bij het Nationaal
Sleepvaartmuseum , daar verzorg ik de IT, en bij
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, alwaar ik
regelmatig de Vriendenwinkel beman.

Als vriend van het Museum Maassluis ben ik al
geruime tijd vrijwilliger. Ik hoop mij nog lang in te
kunnen zetten voor dit, zeker voor Maassluis,
belangrijke museum en beloof de
ledenadministratie naar behoren te zullen
beheren. Willemiek Dijkman heeft die inmiddels
volledig aan mij overgedragen.



Algemene Ledenvergadering van
12 april 2017

Ongeveer 20 vrienden hebben op
woensdagavond |2 april de algemene
ledenvergadering bijgewoond. Naar aanleiding
van het jaarverslag vraagt voorzitter Victor
Knippenberg aandacht voor het speciaal
opgestelde schilderij van Jacobus Bijtel
‘Scheepswerf Zorg en Vlijt en Groote Kerk’, dat
is aangekocht met financiéle hulp van de
Vrienden.

De kascontrolecommissie (Kees den Hond, Rien
van der Knaap en Pieter Stamperius) spreekt
haar grote waardering uit voor het werk verricht
door de penningmeester gedurende het
verslagjaar en het correcte beheer van de
financién van de vereniging. De leden
applaudisseren voor het werk van
penningmeester Henk Kal en verlenen van harte
‘decharge’. Er wordt besloten de
minimumcontributie van €10,00 per jaar voor
particulieren en van €35,00 per jaar voor
bedrijven en instellingen te handhaven.

Bestuurswisseling

Willemiek Dijkman treedt af als algemeen
bestuurslid. Als dank voor haar inzet in de
afgelopen jaren overhandigt de voorzitter
Willemiek Dijkman een mooie bos bloemen en
een boekenbon.

bloemen voor Willemiek Dijkman

Laurens Blom wordt bij acclamatie benoemd tot
bestuurslid in haar plaats. Laurens woont bijna 40
jaar in Maassluis en heeft tot eind 2016 als it-er

gewerkt. Hij neemt het takenpakket
(ledenadministratie) van Willemiek over. Victor
Knippenberg vertelt dat het bestuur zich het
komend jaar wil richten op het intensiveren van
de contacten met culturele en historische
instellingen in Maassluis. Hij vraagt aandacht
voor het pastel van de glasfabriek van Maassluis
van Herman Heijenbrock, dat in de zaal staat
opgesteld. De Stichting Museum Maassluis heeft
de Vrienden gevraagd dit pastel voor het
museum aan te schaffen.

Museum Vlaardingen

Na de pauze vertelt de heer Bert Otto,
voorzitter van de Vrienden van het Museum
Vlaardingen over het reilen en zeilen van de
vereniging in onze buurgemeente. Leden van de
VVMM kunnen de presentatie opvragen bij de
secretaris, email: m.j.p.soors@planet.nl.

Het huidige bestuur

(staand)Henk Kal, Laurens Blom, Victor Knippenberg (zittend)
Marianne Soors, Lelia van der Tak, Nel Wilkes vormen vanaf
april met elkaar het bestuur van de VWVMM

Van de penningmeester

Bij de Vriendenbrief in het voorjaar was een brief
van de penningmeester gevoegd met het
vriendelijke verzoek de contributie voor 2017
over te maken. Velen van u reageerden hierop.
Binnen een maand had zo’n 80% van de leden
hun contributie overgemaakt, waarvoor uiteraard
dank.

Op bijgaand grafiekje is te zien dat vorig jaar
2016 in de weken 10-13, na het uitkomen van de
Vriendenbrief, het aantal contribuanten
aanzienlijk was. Tot week 20 kwamen nog wat



betalingen binnen. Na week 24 werd het heel stil:

geen bijschrijvingen van contributies op de
bankrekening.
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Eind juli 2016 werd de balans opgemaakt.Tachtig
leden hadden helaas nog niet betaald. De
penningmeester ging aan het werk: emailtjes
versturen en voor de leden waarvan geen
emailadres bekend was, enveloppen inslaan,
postzegels kopen, een brief samenstellen,
uitprinten, van handtekening voorzien,
lidmaatschapsnummer aanbrengen, adressen
schrijven, brief in envelop stoppen, dichtplakken,
postzegel erop en dan ter post bezorgen. Kosten
van een herinnering: postzegel, brief en envelop,
circa 80 eurocent, tijd niet meegerekend.
Gelukkig blijkt uit ervaring uit het verleden dat
veel vrienden zich realiseren dat het sturen van
een herinnering geld kost. Velen maken een
groter bedrag over dan de minimum contributie
van € 10.

Oproep

De oproep aan de niet-betalers via email en post
leidde vorig jaar tot een relatief groot aantal
bijdragen in de weken 30 tot 40. Daarna werd
het weer stil met een kleine uitschieter aan het
eind van het jaar.

Dit jaar werd in augustus weer een herinnering
gestuurd aan leden die nog geen contributie
hadden overgemaakt. Mocht u op deze
herinnering nog niet hebben gereageerd, dan nu
graag uw verplichting nakomen. Het
rekeningnummer is NL31 INGB 000 3479143,
ten name van Vrienden van Museum Maassluis,
met vermelding van contributie 2017 en graag
ook uw lidmaatschapsnummer. Een hoger bedrag
dan de minimum contributie van € 10 is
uiteraard zeer welkom en wordt gebruikt voor
de aankoop van nieuwe kunstwerken,

aanvullingen van de collectie of voorzieningen
voor het museum.

Henk Kal, penningmeester

Donderdag 5 oktober 2017

Museum Voorlinden

Van verschillende kanten hebben we de vraag
gekregen om een excursie te organiseren naar
het nieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar.
We hebben even gewacht of ze in dat museum
ook de Museumkaart zouden toepassen. Dat gaat
voorlopig niet gebeuren, desondanks willen we u
de gelegenheid bieden om dit unieke museum te
bekijken.

exterieur Museum Voorlinden

Voorlinden is een nieuw particulier museum
voor moderne en hedendaagse kunst op een
prachtig landgoed in de duinen van Wassenaar,
op steenworp afstand van Den Haag. Zakenman/
kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh opende
hier in 2016 zijn droom: een museum van
internationale allure dat zijn vermaarde
kunstcollectie herbergt. Het stralend witte
gebouw biedt onderdak aan Van Caldenborghs
rijke en verrassende collectie, permanente
kunstwerken speciaal voor het museum gemaakt
en tijdelijke tentoonstellingen.

Rond het museum ligt een tuin die ontworpen is
door Piet Oudolf. Toen wij het museum
bezochten was het er nog een beetje kaal maar
in oktober zullen vast de vele grassoorten



bloeien. De tuin grenst aan het duingebied waar
het heerlijk wandelen is.

Het museum heeft een vaste collectie
kunstwerken en uiteraard ook tijdelijke
tentoonstellingen. Tot begin januari is er de duo
tentoonstelling van Shio Kusaka en Jonas Wood.

De Tussentijd

Deze tentoonstelling, een greep uit de
Caldenborgh collectie, nodigt de bezoeker uit te
onthaasten tussen 43 kunstwerken uit
verschillende perioden, stijlen en stromingen, die
een nieuwe, frisse blik op de omvangrijke,
gevarieerde verzameling geven.

een van de vaste kunstwerken in museum Voorlinden

Tegenwoordig vliegt de tijd: alles gaat snel en de
klok dicteert ons leven. Museum Voorlinden
drukt even op pauze. De Tussentijd is een
ontdekkingsreis langs kunstwerken die de kijker
ertoe aanzetten juist de innerlijke tijd te ervaren.
In de innerlijke tijd doen de momenten zich voor
dat je niet meer weet hoe laat het is, dat je kunt
dagdromen en openstaat voor het onverwachte.

Het zijn bij uitstek de kunstenaars die zoeken
naar deze ongrijpbare tussentijd. Kunstwerken
van onder meer Jan Schoonhoven, Robert
Zandvliet, Damien Hirst, Michel Francois,
Giorgio Morandi, Edith Dekyndt, Louise
Bourgeois en Rosemarie Trockel dwingen de
kijker te vertragen en de kloktijd te vergeten. In
de omgeving van de duinen en de natuur biedt
Museum Voorlinden hiertoe de perfecte plek van
rust en harmonie. Eenmaal weg van de hectiek
van alledag, wordt de bezoeker in De Tussentijd
gevraagd stil te staan en het moment zelf te
ervaren.

Programma 5 oktober

Het programma voor deze excursie wijkt iets af
van het gebruikelijke programma. We gaan later
weg en bezoeken één locatie. Vanzelfsprekend
hebben we rondleidingen in het museum
gereserveerd zodat u meer van de
achtergronden van de kunstwerken te weten
komt. Omdat Museum Voorlinden slechts drie
groepen tegelijk rondleidt, is de keuze voor het
tijdstip van de rondleiding beperkt en daarom
komen we tot een tijdsindeling die u wellicht wat
apart vindt.

* Vertrek uit Maassluis om 12.00 uur

* Rondleiding in Museum Voorlinden 13.30 uur
* Bezoek overige exposities, wandeling in de tuin
en eventueel duingebied tussen 14.30 en 16.00
uur

* Koffie/thee met iets lekkers in het restaurant
om 16.00 uur

* Rond kwart voor vijf weer richting Maassluis

De lunch schiet er dus een beetje bij in. We
vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft en
wellicht een lunchpakketje voor in de bus
meeneemt.

Omdat in dit museum geen museumkaart geldig
is, hanteren we één prijs € 40,-- Hierin is
begrepen busvervoer, entree museum,
rondleiding van een uur, koffie/thee met taart.

Aanmelden

Aanmelden voor de excursie kan vanaf maandag
4 september 9.00 uur bij Nel
Wilkes(nelwilkes@kabelfoon.nl) telefoon
0105917310 of bij Ria Kostense-
(jariko@xs4all.nl) telefoon 0105921 196.

Na bevestiging kunt u het deelnamebedrag
overmaken op rekening
NL 54 INGB 0004 060147 t.n.v. Vrienden

Museum Maassluis.

Let op

De excursie gaat door als er meer dan 30
deelnemers zijn. We begroten de excursie heel krap
en kunnen helaas bij annulering binnen drie weken
voor 5 oktober slechts een gedeelte van de prijs
terugbetalen.



Hoe was het in Tilburg?

De voorjaarsexcursie van dit jaar had als reisdoel
Tilburg. Een stad die het bezoeken zeker waard
is. En dat geldt met name voor de musea in die
stad. Gelukkig is men in Tilburg niet rigoureus
met de sloophamer aan de slag gegaan toen de
textielfabrieken verdwenen. Zeker in het
Textielmuseum in Tilburg heeft men een goede
balans gevonden tussen het tonen van het
ambachtelijke werk van vroeger en de moderne
technieken van nu. Bij de rondleiding maakten we
kennis met die twee verschillende werelden.

: o)
Koffiedrinkende vrienden met (staand)organisator
Nel Wilkes

De gastvrijheid van het zuiden is gelukkig ook nu
nog helemaal aanwezig. Dat bleek wel bij de
koffiepauze en de zeer complete lunch. In de
middag stond museum De Pont op het
programma. Een prachtige locatie in een oude
textielfabriek waar moderne kunst helemaal tot
zijn recht komt. Een mooie, interessante dag dus.

Nel Wilkes

Reisdoel excursie voorjaar 2018
nu al bekend

In het voorjaar van 2018 hebben we Dordrecht
op het programma staan. In het Dordrechts
museum komt een bijzondere tentoonstelling
met de titel 'Jongkind en friends'. Het
Dordrechts Museum toont dan schilderijen van
Jongkind en van zijn Franse vrienden zoals Monet,
Boudin en Daubigny, uit museale en particuliere
verzamelingen in binnen- en buitenland. Een
kieine selectie aquarellen van Jongkind laat de
virtuositeit van zijn vlugge, rake penseelstreek
zien. Veel van de getoonde werken zijn voor het
eerst te zien in Nederland.

Omdat Jongkind ook sporen in de vorm van
kunstwerken in Maassluis heeft achtergelaten,

willen we hieraan graag aandacht geven. Ter
voorbereiding op de excursie willen we een of
meer lezingen over Jongkind organiseren. Nieuws
hierover verspreiden we ook per email. Wilt u
met zekere regelmaat mails met nieuws van de
Vrienden van het Museum ontvangen, check dan
even of we wel uw juiste mailadres hebben. U
kunt dat aangeven bij Laurens Blom,
blomlaurens@zonnet.nl

Nel Wilkes

"Das" Bijzonder, Bewaren Waard

Elk museum heeft ze, verborgen schatten die niet
veel getoond worden. Twee kunstwerken in
Museum Maassluis die betrekking hebben op
leden uit de Maassluis familie Das zijn daar een
voorbeeld van. In 1759 trouwt zeeman Heindrik
Das (1732-1781) in Maassluis met Jannetje
Karnaat 1737-1795). Het paar krijgt zes
kinderen, vier dochters en twee zoons: Leendert
(1763-1831) en Heijndrik (1775-1859).

Leendert Das was kapitein der zeevaart en
later eigenaar van een bokkingrokerij. Hij
woonde ondermeer aan de Korte Boonestraat
en later aan de Veerstraat H14. In 1830 werd hij
bij Koninklijk Besluit benoemd tot commissaris
der loodsen. Ter gelegenheid van deze
benoeming kreeg hij een speciaal voor hem
vervaardigde melkkan van Sunderland!
aardewerk. Deze kan is versierd met een
landschap en zeegezicht met zijn naam. In 2006
werd deze kan door een nakomeling van de
familie aan het Museum geschonken.

! Sunderland Lustreware is een type aardewerk uit Sunderland, Groot
Brittannié. In de |9e eeuw hadden veel pottenbakkers hun werkplaats
langs de oevers van de River Wear in Sunderland. Hoewel veel dagelijks
servies vervaardigden, maakten sommige van hen een duidelijk type dat
bekend werd als Sunderland Lustreware. Dit aardewerk is nu zeer
verzamelbaar. Het wordt normaal gesproken in een roze vorm gevonden,
maar er worden ook oranje en andere kleuren gevonden.



Heijndrik Das was kapitein in de periode 1815-
1834 en woonde in de Wagenstraat. In die
periode was hij ondermeer kapitein op het
hoekerschip de Zeevrugt, omstreeks 1800 in
opdracht van Lambregt Schelvisvanger gebouwd
op de werf van Leendert Steur- Op 22 mei 1815
wordt zijn schip op een tocht naar Lissabon
achtervolgd door Algerijnse kapers. Ten tijde van
de achtervolging was het schip eigendom van
Rederij Mannekes, Beijers en Steur (1795-1818).
In 1970 kreeg het museum een schilderij met
daarop een afbeelding van deze achtervolging (die
goed afliep). De maker van het olieverf schilderij
(31,5 x 44,5 cm) is onbekend.

De Zeerug't

De afbeelding schetst een klein schip, de hoeker
‘Zeevrugt’ uit Maassluis, dat wordt achtervolgd
door twee grotere schepen en een wat kleiner,
derde schip. Op de bovenrand van het schilderij
heeft de schilder het volgende geschreven: ‘Het
vervolgen van 't hoeker Schip de Zeevrugt van
Maassluis, Capt. Hk Das door 2 Algerynsche
Kapers op den 22 Mei 1815: doch door snelder te
zeilen dan de Rovers gelukkig ontkomen .

Dick van Wassenaar

12 oktober Taxatiedag in
Museum Maassluis

Donderdag 12 oktober kunt u tussen 10.30 en
16.30 uur kunstvoorwerpen laten taxeren in het
Museum Maassluis. De heer Arne Bonsaksen is
die dag aanwezig om een een deskundig oordeel
te geven over uw antieke voorwerpen,
schilderijen en sieraden. Indien gewenst, kunt u
uw kunstvoorwerpen aan hem meegeven om te
laten veilen bij het Vendu Notarishuis in
Rotterdam, waar de heer Bonsaksen werkt.

In zijn beoordelingen is de heer Bonsaksen altijd
mild. Afkraken is er niet bij, maar als hij
bijvoorbeeld een schilderij bestempelt als
‘charmant’, dan kunt u erop rekenen dat de
waarde gering is. De heer Bonsaksen is
verbonden aan het Vendu Notarishuis te
Rotterdam. U kunt eventueel de
kunstvoorwerpen bij hem inleveren voor één van
de veilingen van het Venduhuis.

Arne Bonsaksen aan het werk (De Schakel, 15 september 2016

n in Museum Maassluis
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Reserveren noodzakelijk

Voor taxatiedagen is altijd veel belangstelling.
Daarom is reserveren noodzakelijk. In het
museum ligt vanaf dinsdagmiddag 26 september
een inschriflijst klaar waarop naast uw naam,
lidmaatschapsnummer van de Vereniging
Vrienden van Museum Maassluis, de te taxeren
voorwerpen (maximaal 4 per persoon) en uw
telefoonnummer worden genoteerd. Tijdens
openingsuren (dinsdag t/m zondag van 14.00 tot
17.00 uur) bent u welkom. Telefonisch
aanmelden kan dan ook (tel. 010-5913813). Aan
het taxeren van voorwerpen zijn voor leden van
de VVMM geen kosten verbonden. Niet-leden
betalen €5,00; wordt u Vriend op de taxatiedag
(kosten €10,00) dan is de taxatie gratis.

Heeft u geen kunstvoorwerpen, maar bent u wel
geinteresseerd in de taxaties, dan bent u op 12
oktober van harte welkom.

Marianne Soors



Jan Ouwenbroek

Op 7 juli 1927 werd Jan Ouwenbroek in Maassluis
geboren. Op twadlfjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste
teken- en schilderlessen bij de dames Van der Doll en
later van Johann Oberreiter aan de Gemeentelijke
Nijverheids Avondschool. Hij ontwikkelde zich tot een
gewaardeerd schilder met een passie die een leven
lang duurt. Hij deed dat vele jaren naast zijn
gewone' werk in een wijnhandel en als conciérge. Hij
reisde vaak naar Frankrijk, waar hij verliefd werd op
de gevels van oude huizen, die hij tekende of
schilderde. De laatste jaren legt hij zich toe op
abstracte werken en op 'materie'schilderen. Jan
Ouwenbroek is erelid van de Stichting Maassluise
Kunstenaars. Voor zijn bijdrage aan de cultuur in
Maassluis is hem destijds de Culturele Prijs Maassluis
uitgereikt.

Jan Ouwenbroek, geflankeerd door zijn dochter en zoon

"Een dag niet schilderen is
zondigen"

Negentig jaar zou je hem niet geven als je Jan
Ouwenbroek ziet. Zeker als hij over schilderen
praat, straalt hij enthousiasme en passie uit. Zijn
atelier, in de galerijkamer van zijn flatwoning,
bevestigt het beeld van een actieve en
gepassioneerde schilder. Zijn woning puilt uit van
de schilderijen die overal tegen de muren staan
en hangen. Een viertal werken staat op stoelen in
de woonkamer. Hij bestudeert deze om
verschillende redenen. Hij moet schilderijen
kiezen voor een tentoonstelling in het najaar. En
een groot abstract werk, met een grote zwarte
vorm op een gele achtergrond, wil hij nog verder
verfraaien.

Atelier van Ouwenbroek

"lk kwam dat abstracte werk tegen, toen ik zocht
naar geschikte schilderijen voor een expositie in
Tavenu in Maasland. Roeland van Reem, een
kunstvriend van me, heeft gevraagd op zijn
tentoonstelling daar ook werk van mij op te
hangen. Daarvoor heb ik die landschappen van de
Waal gekozen. Maar Roeland mag het zeggen,
het is zijn expositie. Die daarboven, een gezicht
vanaf de A20 op Maasland, is een van mijn
favorieten. En die daarachter, dat abstracte werk,
daar ga ik verder mee aan de slag, dat kan nog
beter", licht Ouwenbroek toe.

Dankbaar

Schilderen is zijn passie, al sinds hij daar op zijn
tiende jaar mee begon. Zijn vader maakte een
atelier van steigerhout voor hem, achter het huis
aan de Noordvliet waar het gezin Ouwenbroek
woonde. Sindsdien geldt voor Ouwenbroek: een
dag niet schilderen, is eigenlijk zondigen.
Wachten op inspiratie vindt hij onzin.

"Van werken aan een schilderij, krijg je inspiratie.
En dan ga je vanzelf door. Hoeveel schilderijen ik
heb gemaakt? Geen idee. |k heb het wel eens



geprobeerd bij te houden, maar daar ben ik mee
gestopt. Zonde van m'n tijd. Elke dag schilderen,
dat is het belangrijkste voor mij. Alleen 's avonds
schilderen, zoals vroeger, dat doe ik niet meer.
Nu lees ik na het eten graag in kunstboeken ".

Schilderen 'en plein air' deed hij het liefste. "In
Frankrijk was dat heerlijk: m'n atelier in de open
lucht. Ik had een auto waar al m'n spullen in
konden, dan kon ik gaan en staan waar ik wilde",
memoreert hij met wat weemoed. Want juist dat
staan gaat niet meer. Hij loopt nog wel en hij
rijdt ook nog auto. "Alleen in Maassluis en
Vlaardingen, het is allemaal minder geworden.
Heel jammer, maar ik ben dankbaar voor alles
wat ik heb gezien en gedaan. Ik heb geboft dat ik
zoveel heb kunnen doen. Mijn vrouw vond het
ook goed dat ik vroeger, na m'n werk, elke
avond nog anderhalf uur in de kelder ging
schilderen. Fijn was dat", verzucht Ouwenbroek.

In de tentoonstelling 'Jan Ouwenbroek, een leven
lang schilder', die deze zomer in het Museum
Maassluis te zien was, hingen veel afbeeldingen
van zonovergoten Franse dorpen. Die vielen in
de smaak bij het publiek: er is een flink aantal
verkocht. Naast figuratief werk maakt Jan
Ouwenbroek ook zogeheten materieschilderijen.

Ouwe rotzooi

"Ik houd van ouwe rotzooi, spullen die versleten
zijn, opgelapt en doorleefd. Een oude jute
aardappelzak kan zo mooi zijn! En een nieuwe
niet, hoor. In de Provence gebruikte ik vaak een
soort diaraampje van papier om daarmee te
kijken naar de structuur van de stenen, waarmee
de huizen daar zijn gebouwd. Als je dat op je laat
inwerken, geweldig."

Portretten heeft Ouwenbroek ook geschilderd,
al komt dat er de laatste jaren niet meer van.
Waarom weet hij eigenlijk niet precies. Hij
herinnert zich wel een mooie anekdote, een
sprookje, zoals hij het zelf noemt, over een van
zijn eerste portretten. "Zestig jaar geleden heb
ik een Maassluise dokter geschilderd, die had
zo'n mooie kop. Dat vonden Henk Fortuin, met
wie ik bevriend was, en ik allebei. Die arts vond
mijn schilderij uiteindelijk zo goed dat hij het
meegenomen heeft bij al zijn latere verhuizingen.
Dus toen ik, tien jaar geleden, dat portret weer

zag bij de expositie voor mijn 80e verjaardag,
vond ik dat een wonder. De kleindochter van die
dokter had het meegebracht uit Groningen,
speciaal voor de tentoonstelling. Dat is een
sprookije, en toch waargebeurd! "

mandje met uien

Ouwenbroek laat ook een donker paneeltje met
een mandje uien erop zien. "Kijk", zegt hij met
gepaste trots, "dit is een van mijn eerste werken.
Ik heb het geschilderd toen ik |9 jaar was, op
een plaatje triplex dat ik kreeg van onze
buurman, die timmerman was. Het is in 2016
weer opgedoken tijdens de Maassluise kunst-en
atelierroute, in de etalage van Spijker. Het is niet
van mijzelf, maar ik mag het lenen zolang ik leef.
Ik heb er een kopie van gemaakt, die nu in het
museum staat. En ik heb er ook voor mezelf nog
een kopie van gemaakt, alleen met een lichtere
achtergrond. Die van 1946 vind ik nu te
zwaarmoedig."

"Schilderen helpt me om sombere gedachten te
verdrijven. |k kan er helemaal in opgaan. Het is
een dierbare, dierbare liefhebberij van me", zegt
Jan Ouwenbroek. Na het overlijden van zijn
vrouw, ruim een jaar geleden, houden
verschillende familieleden die in de buurt wonen,
een oogje in het zeil. Ze helpen met eten koken
en schoonmaken. Zo kan Ouwenbroek blijven
schilderen, ondanks zijn leeftijd en de
ongemakken die daarmee gepaard gaan. "lk ben
heel erg dankbaar dat ik dit nog kan doen".

Lelia van der Tak



Aan de muur

Is dit kunst?

Het artikel ‘Aan de Muur’ gaat ditmaal over een foto
en waarom iemand deze zo mooi vindt.

Eén vraag, honderd meningen. Lev Tolstoj, de
Russische schrijver en filosoof, wijdde er in 1897
een essay van zo’n 200 bladzijden aan om te
concluderen waar hij mee was begonnen: het
woord kunst is voor zoveel verschillende uitleg
vatbaar dat je er niet uit komt.

Maar toch moet
kunst iets
bijzonders zijn. Zo
heeft men het
over
schilderkunst,
beeldhouwkunst,
en moderner de
videokunst, en
fotokunst. ‘Kunst’
voegt kennelijk
iets toe.

Neem de foto.
Een kiekje maken
kan iedereen wel.
Een aardige foto
lukt menigeen. Een heel goede foto belandt in
beroemde tijdschriften. Maar wanneer wordt het
dan kunst? Hoe denken we bijvoorbeeld over de
toch niet echt goede foto’s van een groot
kunstschilder als Breitner die het materiaal
gebruikte als schetsboek. Misschien is het toch
de emotie die uit iets straalt en bepaalt of iets
kunst is. En dan nog, wat de een prachtig vindt,
vindt de ander niets.

Over foto’s gesproken. lk raad u aan eens naar
het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam te
gaan (Wilhelminakade 332, nabij metro station
Wilhelminaplein). Neem bij voorkeur een mooie
dag en wandel over de Rijnhavenbrug naar
Katendrecht, één van de Rotterdamse buurten
die de afgelopen jaren een metamorfose heeft
ondergaan. Fotocamera meenemen.

Henk van Ketel
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Maassluis en het water

Op mijn kamer hangt een prachtige foto van de
haven van Maassluis genomen vanaf Rozenburg.
De foto is van Hans van Overbeek en is vooral
bijzonder door de wijze van afdrukken op
aluminium. Hierdoor krijg je verschillende
lichtinval-effecten. Dit versterkt de sfeer van de
foto zelf. De lucht is namelijk dreigend, alsof het
snel zal gaan regenen. Maar de zon schijnt nog
fraai op de toren van de Groote Kerk en op de
binnenstad.

(foto Hans van Overbeek)

Ik zocht voor mijn

kamer een schilderij of

foto die Maassluis
- goed tot uitdrukking
laat komen, maar
waarbij niet het
gebruikelijk beeld van
de (ook wel fraaie)
Stadhuiskade centraal
staat.

Economisch gezien
werd de welvaart van
LT e " Maassluis door de
eeuwen verdiend op en aan het water. De
toegangspoort van Maasluis is dan toch de
buitenhaven, die sinds enige jaren een mooie
ophaalbrug kent. De foto geeft ook goed de
mogelijkheden weer die Maassluis heeft op
recreatief en toeristisch gebied. Restaurant 't
Hoofd met zijn terras staat er prominent op,
evenals het Sanofi pand. Eertijds ook van belang
als kantoor van het Loodswezen en Smit & Co’s
Internationale Sleepdienst, nu in afwachting om
hotel te worden.

et 1 U MO - U8

Daar komt bij dat ik het eerste jaar van mijn
burgemeesterschap met veel plezier aan de
Burgemeester De Jonghkade heb gewoond.
Vandaar een grote foto op mijn kamer van
Maassluis aan de Nieuwe VWaterweg.

Edo Haan



Henk Valstar (1929-2015)

In het begin van 2018 staat een tentoonstelling
over de veelzijdige kunstenaar Henk Valstar op
het programma. Valstar, geboren in Rotterdam,
heeft van 1984 tot 1996 in Maassluis gewoond.
Overdag was hij standbouwer en in de
avonduren volgde hij de Academie voor
beeldende vorming in Rotterdam. Valstar heeft

zich daarna toegelegd op verschillende gebieden:

naast schilderen en tekenen ontwierp hij
brochures, advertenties en verpakkingen. Hij
was grafisch vormgever van periodieken en
tentoonstellingsbouwer.
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In zijn atelier gebruikte hij vaak linnen en jute als
ondergrond om mee te werken. Buiten, tijdens
zijn vakanties, maakte hij aquarellen en
tekeningen met verschillende materialen.

Zijn oeuvre is in te delen in periodes. Zo heeft

hij met jute gewerkt, plooien, vormen, plakken,
rollen, snijden, bewerken en laten drogen. Daar
bracht hij aardekleuren op aan met een mes.

Een tentoonstelling in 1972 liet weer heel ander
werk zien. De kleuren verdwenen uit zijn
doeken. Hij zocht naar eenvoud.

Kleur

In 1989 had hij een expositie in Galerie Arti,
waar hij jarenlang mee samenwerkte. De kleuren
van die schilderijen spatten toen de ruimte in.

Na zijn verhuizing van Maassluis naar Drenthe
heeft hij zogeheten stippeltekeningen gemaakt op
door hemzelf getint aquarelpapier. Daarop
stippelde hij met tekenpen en Oost-Indische inkt:
sprookjesachtige, bijna illustratieve, tekeningen.

De beide zoons van Valstar hebben het werk van
hun vader geordend en gerubriceerd. Zij hebben
het werk, waar mogelijk, gereproduceerd en
hebben een boek uitgebracht. Dat zal bij de
tentoonstelling te zien en te koop zijn.

Friedie Kloen

Een werk van Vaistar



Tentoonstellingsprogramma
Tuinzaal

Corstiaan Willem Smith

9 september t/m eind december 2017
Henk Valstar

Vanaf 13 januari 2018

De Vrieskabinet

Stillevens uit het depot

t/m |7 september

Enkelingen uit de museumcollectie

22 september t/m |9 november

Cafe’s in Maassluis, collectie Piet Damsteeg
26 november t/m eind januari 2018
Podiumzaal

Maassluise Kunstenaars in 3D

9 september t/m |12 november

De glasfabriek in Maassluis

19 november t/m eind januari

Corstiaan Willem Smith (1861-
1954)

Na Oberreiter, Fortuin en Jan Ouwenbroek
komt binnenkort de Maassluise kunstschilder
Corstiaan Willem Smith aan de beurt voor een
expositie in Museum Maassluis. Vrijwilliger Dick
van Wassenaar heeft, op verzoek van het
museum, onderzoek gedaan naar zijn leven en
werk. Het museum bezit een twintigtal werken
van Smith en samen met de door Van Wassenaar
verzamelde informatie is dat een goede basis
voor een interessante tentoonstelling. Er wordt
ook een boekje gemaakt met als titel "Het
portret van de schilder Smith".

Zijn familie bezit ook nog schilderijen, die voor
een groot deel in de tentoonstelling te zien
zullen zijn. Via de krant en radio is ook een
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oproep gedaan of er nog werken van Smith bij
mensen thuis zijn; en daar hebben mensen op
gereageerd. Op deze manier hoopt het museum
een mooi overzicht te geven van deze veelzijdige
Maassluise kunstenaar.

een schilderij van CW. Smith

Naast zijn dagelijks werk als huisschilder, was
Smith zijn leven lang actief als een bekwaam
kunstschilder. Hij heeft een omvangrijk oeuvre
nagelaten. De onderwerpen die hij schilderde
waren dikwijls stads- en rivierengezichten van
Maassluis en omgeving. Ook zeegezichten en
meerdere stillevens van Hollandse landschappen
legde hij op doek vast. Als kunstschilder was hij
autodidact. Zijn ambitie, aanleg en creativiteit
stelden hem in staat zich verder als kunstschilder
te ontwikkelen.

Haagse school

De schilderstijl van Smith vertoont
overeenkomsten met de Haagse school, een stijl
die zich deels kenmerkt door haar soberheidl en
gebruik van grijstinten bij landschappen en
zeegezichten. Dit verklaart wellicht ook zijn
regelmatig bezoeken aan het atelier van H.W.
Mesdag in Den Haag, met wie hij een goede band
had. Zowel zijn onderwerpen als penseel- en
kleurgebruik duiden op zijn voorkeur voor deze
stijl. Mesdag is een van de bekendste schilders
van deze kunststroming.

Schaatsende prinses

Zijn status als schilder binnen Maassluis was
zodanig dat notabelen die met pensioen gingen,
of jubileerden, een schilderij van C.W. Smith
kregen, waaronder burgemeester Dommisse,
maar ook politicus Abraham Kuyper (80e
verjaardag) en Koningin Wilhelmina. De laatste
bij haar bezoek aan Maassluis in 1924. Eerder had
haar moeder Koningin Emma in 1915 al een



schilderij gekocht. In 1932 schaatste prinses
Juliana van Den Haag naar Maassluis. Smith
schilderde dat tafereel bij de Wippersmolen, en
de koninklijke familie kocht het schilderij.

Smith verrichtte ook restauratiewerk zoals bij de
interieurschilderingen in het Delflandhuis en de
visserijborden in de Groote Kerk. Zijn veelzijdige
schilderkennis gaf hij als docent door in de
Ambachttekenschool in Maassluis. Veel
Maassluise kunstschilders hebben tekenles van
hem gehad, zoals Johan Oberreiter (1904-1964),
Henk Fortuin (1916-2007). Smith was actief in
het lokale maatschappelijk leven, hij was
ondermeer betrokken bij de oprichting van het
Gemeentemuseum in 1933.

Friedie Kloen

Echte Ouwenbroek aan uw
muur?

In augustus was de kleurrijke expositie van
schilderwerken van Jan Ouwenbroek in het
museum te bewonderen. Zijn schilderen zijn
meestal ook te koop en al bij heel wat
kunstwerken hing het rode stickertje 'verkocht' .
Is het ook uw droom om een echte Jan
Ouwenbroek aan de muur te hebben, maar heeft
u er nu het geld niet voor? Dan krijgt u een
unieke kans om mee te loten voor een schilderij
van deze schilder. Wij hebben namelijk thuis
meer schilderijen dan gaan passen in ons nieuwe
huis. En kunst opbergen in een kast vinden we
zonde. Vandaar stellen we voor één van de
Vrienden van Museum Maassluis het schilderij op
onderstaande foto gratis ter beschikking. Het
formaat van de lijst is 52X64 cm. Het glas is
helaas gesneuveld, maar is eenvoudig te
vervangen. Wilt u kans maken op dit kunstwerk?
stuur mij dan een mailtje
(nelwilkes@kabelfoon.nl) of een briefje
(Noorddijk 59C 3142 EB Maassluis) voor
woensdag 4 oktober 2017. Ben benieuwd wie de
gelukkige wordt!

Nel Wilkes
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Het te winnen schilderij van Ouwenbroek




Bijzondere aanwinsten van de
afgelopen maanden

Vanwege de tentoonstelling ‘Mijn naam is ....
Maassluis’ in januari kregen we een drietal foto’s
opgestuurd van een duwbak met de naam
Maassluis. Ook kregen we een historische foto
van Het ‘Maassluisje’ met aan boord de
bemanning en douaniers. Een derde schenking
betrof een foto van de ‘Callisto Maassluis’ voor
de kade bij De Haas. Van Ton Remmers werd
een tekening aangekocht van de stadhuiskade.

Stadhuiskade door Ton Remmers

Een olieverfschilderij op triplex van het Hellinggat
met de Groote Kerk van E.C. Zwolsman werd
geschonken.

Daarnaast ontvingen we tekeningen en
schilderijen van de hand van de Maassluizers
Gerrit van Wijk, J. de Ligt, P. van Rooijen, M.
Hosman-van Eyck en J. Rebel.

Bij de opheffing van de
modelspoorbaanvereniging in Hoek van Holland
zochten de leden naar een goede bestemming
van de diverse onderdelen. Op die manier
kwamen we in het bezit van een model van het
oude Maassluise station en de rijwielstalling,
evenals een ‘schilderij’ van de firma Key &
Kramer, dat als achtergrond voor de spoorbaan
had dienst gedaan.

Vlak voor de opening van de Jan Ouwenbroek
tentoonstelling ontving het museum twee
werken van deze Maassluise schilder, waaronder
een kleurig schilderij van het Belgische plaatsje
Loenhout ( zie foto)

Loenhout door Jan Ouwenbroek

Het boek over de intocht van St. Nicolaas,
evenals enkele foto’s van deze gebeurtenis
werden in de collectie opgenomen. Van de
afdeling representatie van de Gemeente
Maassluis kregen we de foto’s van het
jaaroverzicht 2016, gemaakt door Roger van der
Kraan.

Daarnaast hebben we allerlei andere objecten
als flyers, theelepeltjes, medailles, tasjes,
schoolrapporten en foto’s in ontvangst mogen
nemen. Aan de hand van de collectienota schiften
we ‘aan de poort’. Dus we nemen lang niet alles
wordt aangeboden, in de museumcollectie op.
Aan de hand van diverse criteria wordt een
object getoetst. We zoeken ook actief naar
(kunst)historische en hedendaagse objecten die
een aanvulling zijn voor onze museumcollectie.

Pieter van Houten



Geheimen in de Groote Kerk

Heeft u de geheimen van de Groote Kerk al
ontdekt? Sinds deze zomer is de kerk op vaste
tijden open voor bezoek. Gidsen leiden u graag
rond en vertellen u alles over de geschiedenis
van deze monumentale kerk. Tot oktober is de
kerk open op woensdag en donderdag van |3 tot
l6uur en op vrijdag en zaterdag van || tot 16
uur. In oktober wijzigen de openingstijden i.v.m
de winterperiode.

oy
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Restaureren in Museum Maassluis

In Museum Maassluis was in het voorjaar te zien
hoe de restauratoren Josien van der Werf en
Johanneke Verhave twee historische schilderijen
uit het Maassluise stadhuis hebben opgeknapt.
Het zijn 17¢ eeuwse groepsportretten van het
‘College van de Vissery’ en het ‘College van de
wet'.

De werken zijn behoedzaam gereinigd en
geretoucheerd. De tijd en ondeskundige en
verouderde reparaties en restauraties hadden
hun tol geéist. Door de huidige moderne
restauratieve technieken zijn de kleuren weer te
voorschijn gekomen en details weer zichtbaar
geworden. Ook de lijsten zijn behandeld.

De schilderijen zijn gesigneerd door de Delftse
kunstenaar G. de Bergh.

Oorspronkelijk hingen de schilderijen in het
stadhuis aan de Hoogstraat. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn de schilderijen opgeborgen in
de kluis van de Nutsspaarbank.
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De rol van het museum was het inbrengen van
expertise en het beschikbaar stellen van
werkruimte voor de restauratoren. De
portretten zijn eigendom van de Gemeente
Maassluis.

Pieter van Houten

Werk in uitvoering

Website

Hoe ervaart u de website van Museum
Maassluis. Heeft u op- en of
aanmerkingen. Heeft u wensen? Laat het
ons weten.

Stuur uw ervaringen op aan
ledenadministratie@museummaassluis.nl
of meldt het in het museum.




Cultuur agenda

Tot 30 september Douanehuisje, expositie Dick
Kattestaart: industrie fotografie

9 september Historische polderwandeling,
Weverskade, HVM

9 september Open Monumentendag

I5 september Historische polderwandeling,
Zuidbuurt, HYM

|6 september Groote Kerk, Jaap Zwart orgel,
verzoekprogramma

|6 september Immanuelkerk orgelconcours
|6 september Waterweg Pop

21 september Koningshof lezing over Nationaal
Sleepvaart Museum, org. HVM

30 september Groote Kerk, Jaap Kroonenburg,
orgelconcert Hommage aan Feike Asma

| tot 30 oktober Douanehuisje expositie Ingrid
van Oosten, beeldend kunstenaar

5 oktober busexcursie Vrienden van Museum
Maassluis naar museum Voorlinden Wassenaar

12 oktober Kunst en Cultuuracademie lezing
over Vlaamse kunst door kunsthistoricus Hoo
Man Chan

26 oktober Witte Kerkje lezing over het leven
van Luther door Wim van der Spek

28 oktober Groote Kerk, jubileumconcert
kamerkoor Cantabile, "Beautiful in Elevation"

| tot 30 november Douanehuisje expositie Frits
Veenland en Hans van Overbeek

3 november Immanuelkerk, orgelconcert Gert
van Hoef

6 november Kunst en Cultuuracademie, lezing
over Nineveh

8 november De Waker, Historische quiz HVYM

I I november kunst en Cultuuracademie
workshop Zilverklei door Coby van Leeuwen

|| november najaarconcert Kunst na Arbeid en
kinderkoor Wonderwijs

I I november, Groote Kerk, orgelspektakel,
Arjan Breukhoven
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|6 november Koningshof Ineke Vink over de
Maassluise Canon, HVM

I8 november Koningshof Jubileumconcert
Maassluise Harmonie

23 november Witte Kerkje lezing over de
Russische Revolutie door Rob Hartmans

7 december Kunst en Cultuur academie
workshop schilderen op zijde

9 december Immanuelkerk Concertino Martin
Zonneberg

I5 december Groote Kerk Classical Night
Concert

23 december Groote Kerk, Jaap Kroonenburg
orgelconcert bij kaarslicht

InfoPunt Maassluis

In het pand Nieuwstraat 2 in Maassluis zit sinds
deze zomer het Info Punt Maassluis. Op maandag
kunt u daar tussen 12 en |6 uur en op de overige
dagen tussen 10 en 16 uur terecht voor
informatie over activiteiten in de regio.



Informatie bestuur

Voorzitter

Victor Knippenberg
tel. 010 591 2700
vikknip@xs4all.nl

Penningmeester en vicevoorzitter
Henk Kal

tel. 010 591 78 40
penningmeestervrienden@museummaassluis.nl
Secretaris

Marianne Soors
tel. 010 591 00 35
secretarisvrienden@museummaassluis.nl

Algemene bestuursleden

Laurens Blom
tel. 010 592 2898
ledenadministratie@museummaassluis.nl

Lelia van der Tak (Vriendenbrief)
tel. 010 592 9152
ljvdtak@gmail.com

Nel Wilkes (excursies en PR)
tel. 010 591 7310
nelwilkes@kabelfoon.nl

Bankrekeningnummer Vrienden van het
Museum Maassluis: NL31INGB0003479143

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies:
NL54INGB0004060 147

Colofon

(eind) redactie Lelia van der Tak

Beeldmateriaal Nel Wilkes, Theo van Pelt, Henk
van Ketel, Hans van Overbeek en anderen.

Ontwerp omslag Vers Ontwerp (Anika Klevering)

Foto omslag Kees Dijkman
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Vriendenbrief

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en verschijnt
tweemaal per jaar.

Lidmaatschap

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten
van het museum is er de Vereniging ‘Vrienden van het
Museum Maassluis’. Het lidmaatschap van de
Vereniging geeft u de volgende voordelen:

e  gratis toegang museum;

e gratis rondleidingen;

tweemaal per jaar de Vriendenbrief;

€ 3,00 korting op excursies;

e uitnodigingen voor exposities en openingen.

Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 10,00
per jaar voor particulieren en € 35,00 per jaar voor
bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is
uiteraard altijd welkom.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of te
mailen naar de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden
van het Museum Maassluis’ of door invulling van de
speciale kaart die u in het Museum kunt vinden. U
krijgt dan een welkomstbrief met uw
lidmaatschapsnummer en wijze van betaling van de
contributie. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op |
januari automatisch verlengd. Opzegging dient
schriftelijk of per e-mail en voor | december plaats te
vinden, bij de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden
van het Museum Maassluis’.

Openingstijden Museum
Maassluis

Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei,
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede
kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag,
eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis
telefoon 010 591 38 13
www.museummaassluis.nl



Cover: Dick Tulg

ominee Johannes Fenacolius

<




