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Van de voorzitter

Sinds 7 april jl. maak ik deel uit van
het bestuur van de Vrienden van
Museum Maassluis. Hoe kijk ik terug op
de afgelopen 5 maanden?

Ik begin bij de ledenvergadering van 5
april. Toch wel een beetje spannend
om zo voor het voetlicht te moeten
treden. Voor velen van u ben ik toch
een grote onbekende. Gelukkig
herkende ik in de zaal een groot aantal
oude bekenden. Daarbij had ik reeds
kennisgemaakt met de andere leden
van het bestuur, dat geeft op zo'n
moment toch net dat steuntje in de
rug dat je nodig hebt om je prettig te
voelen. Kortom, ik voelde mij na afloop
van de vergadering opgenomen in de
club van Vrienden van Museum
Maassluis.

Tijdens de excursie naar de Jeroen
Bosch tentoonstelling in Den Bosch
kreeg ik opnieuw de gelegenheid om
kennis te maken met een deel van de
vrienden. Voor mij was dit de eerste
keer dat ik deelnam aan een dergelijke
excursie en ik kan alleen maar zeggen
dat ik ervan genoten heb, zowel van de
tentoonstelling, als van het
reisgezelschap. Chapeau voor de
organisatoren.

Samen met onze penningmeester Henk
Kal ben ik in mei naar de
ledenvergadering van de Federatie van
Vrienden van Musea (NFVM) geweest.
Ik raad u aan hun nieuwe website
(www.nfvm.nl) te bezoeken en door te
klikken naar de aangesloten musea.
Wij staan er helaas nog niet bij, hoewel
we wel aangesloten zijn bij de NFVM.
Daar komt verandering in. Henk en ik
hebben deze bijeenkomst als zeer
nuttig ervaren. We merkten dat

andere vriendenverenigingen in wezen
dezelfde 'problemen' hebben als wij in
Maassluis. Je hoort van elkaar op welke
wijze men probeert deze kwesties het
hoofd te bieden. Natuurlijk kun je grote

musea zoals het Catharijneconvent of
de Fundatie in Zwolle niet vergelijken
met Museum Maassluis, maar hun

aanpak kan je wel op ideeén brengen.

Op 23 mei woonde ik een vergadering
van het bestuur van Museum Maassluis
bij. De bestuursleden waren blij dat er
weer een vaste vertegenwoordiger van
de vrienden deel uitmaakt van hun
bestuur. Er is afgesproken dat Hans
Ploeg namens het Stichtingsbestuur
ook onze vergaderingen zal bijwonen,
voor zover dat gezien de agenda geen
belangenverstrengeling oplevert. Opzet
is dat de vrienden en het bestuur van
Museum Maassluis zoveel mogelijk
proberen samen op te trekken. Ik juich
dat toe. Tijdens de vergadering werd
de vraag gesteld of de vrienden niet
meer betrokken kunnen worden bij de
activiteiten in het museum. Te denken
valt aan extra inzet van de vrienden
tijdens openingen of andere
bijeenkomsten in het museum. Dit wil
ik met ons eigen bestuur bespreken.
Uiteraard houden we u van deze en
andere ontwikkelingen op de hoogte.

Tot slot: op een dinsdagochtend heb ik
een bezoek gebracht aan de
vrijwilligers in het museum. We weten
allemaal dat de vrijwilligers de steun en
toeverlaat zijn van Friedie Kloen en
Pieter van Houten bij het inrichten van
de diverse tentoonstellingen. Zij doen
heel veel meer. Ella Steehouwer en
Gini Knippenberg lieten mij vol trots
het depot zien en gaven daarbij uitleg
over de wijze waarop alle voorwerpen
worden gecatalogiseerd. Pas dan zie je
wat er allemaal komt kijken om het
museum te laten draaien. Heel
verhelderend.

Al met al kan ik zeggen dat ik tot nu
toe met veel plezier mijn weg probeer
te vinden binnen het museale wereldje
van Maassluis.

Victor Knippenberg



Naar het Kroller-Miiller Museum

Woensdag 5 oktober 2016 organiseren we
een bezoek aan het Kréller-Muller Museum.
Al heel lang prijkte dit museum op ons
verlanglijstje. Het kwam er de laatste jaren
niet van omdat steeds andere bijzondere,
tijdelijke tentoonstellingen de aandacht
vroegen. Ter voorbereiding brachten we een
bezoek aan het Nationale Park De Hoge
Veluwe met uiteraard het Kréller-Mdiller. We
waren weer zeer onder de indruk van zowel
de mooie natuur als de prachtige collectie
binnen en buiten het museum.

Helene's levenswerk

Het Kréller-Maller Museum is het levenswerk
van Helene Kréller-Muller. Tussen 1907 en
1922 koopt zij samen met haar man Anton
Kréller bijna 11.500 kunstwerken aan: een
van de grootste privécollecties van de
twintigste eeuw. Helene droomt van een
'museumhuis’, een plek waar ze haar liefde

buitenbeeld in Kréller-Mdller

Als in 1938 het Kréller-Muller Museum zijn
deuren opent, wordt haar droom
werkelijkheid.

De vroege Van Gogh

Op de dag van onze excursie is er naast de
vaste collectie ook een tijdelijke expositie met
werken uit de vroege periode van Vincent
van Gogh. Er zijn ruim 120 werken uit
de periode 1880-1885 te zien uit de
eigen, omvangrijke Van Goghcollectie.
De nadruk ligt op Van Goghs
tekeningen. Juist daarin is goed te zien
hoe hij worstelde om de techniek te
leren beheersen en volume en
beweging in zijn figuren te brengen.
Daarbij streefde hij ernaar ‘het leven’
zelf weer te geven en zo nodig
‘onjuistheden’ te tekenen die ‘waarder’
waren dan de ‘letterlijke waarheid’. De
werken worden door Van Gogh zelf
becommentarieerd met citaten uit zijn
brieven. Daarnaast worden ook foto’s
getoond van Henri Berssenbrugge
(1873-1959), die net als Van Gogh
mensen uit de rafelranden van de
samenleving vastlegde.

Jachthuis Sint Hubertus

's Middags is er gelegenheid om het
Jachthuis Sint Hubertus te bezoeken.
Het Jachthuis ligt in het noorden van
De Hoge Veluwe. Dit voormalige
buitenverblijf van het echtpaar Kréller-
Miller is ontworpen door de architect
H.P.Berlage. Berlage ontwierp ook het
complete interieur, tot het bestek aan
toe. Hetzelfde gold voor de parkachtige
omgeving met de vijverpartijen. Het
maakt het Jachthuis een zogenoemd
Gesamtkunstwerk. Berlage vond echter
dat Helene zich te veel met zijn werk
bemoeide, en nam ontslag voordat het
Jachthuis klaar was. Henry van der
Velde maakte Berlage’s werk af.



De bouw van Jachthuis Sint Hubertus
werd voltooid in 1920. Het echtpaar
gebruikte het Jachthuis vanaf dat
moment vooral als buitenverblijf. Pas in
de laatste fase van hun leven woonden
zij er permanent.

De bemoeienissen van de
opdrachtgeefster, het vroegtijdige
vertrek van Berlage en de invloed van
andere architecten en kunstenaars die
aan het Jachthuis gewerkt hebben,
maken het Jachthuis vandaag de dag
tot een zeer uniek en iconisch gebouw
in de Nederlandse architectuur. Een
gedeelte van het Jachthuis is te
bezoeken met een gids.

Programma

We vertrekken vroeg vanaf het
parkeerterrein bij Koningshoek. Na
koffie of thee met een gebakje staan
professionele rondleiders klaar om u de
bijzonderheden van het museum, de
collectie en ook een deel van de
beeldentuin te laten zien. Na de
rondleiding kunt u op eigen
gelegenheid verder kijken in en om het
museum.

Fietsen ?

U kunt ook een fietstochtje maken op
één van de witte fietsen die bij het
museum beschikbaar zijn, bv. naar het
bezoekerscentrum of het Museonder.
Voor de lunch kunt u terecht in het
restaurant Monsieur Jacques (in het
museum) of in het buitenrestaurant bij
de beeldentuin. Uiteraard is het ook
mogelijk om een plekje zoeken in het
park voor een picknick. We hopen
uiteraard wel op een mooie zonnige
herfstdag! 's Middags kunt u het
Jachthuis Sint Hubertus bezoeken. Er is
een rondleiding om 14.00 uur en één
om 15.00 uur. Onze bus brengt u vanaf
het museum naar het jachthuis. De
rondleiding (duurt drie kwartier) kost 4
euro p.p. Dit bedrag is nog niet in de

excursieprijs opgenomen. U kunt dus
kiezen of u hieraan mee doet.

interieur van het jachthuis
In het kort:

Excursie op woensdag 5 oktober naar
De Hoge Veluwe en Krdller-Muller
Museum

e vertrek 8.15 uur vanaf het
parkeerterrein Koningshoek
t.h.v. Hoogvliet/Aldi

e Terug in Maassluis omstreeks
17.00 uur

e Prijs: vrienden van Museum
Maassluis met een museumkaart
€40,=.

e vrienden van Museum Maassluis
zonder museumkaart €45,=

e Introducés betalen €3,= toeslag
e rondleiding Jachthuis €4,= extra

Na bevestiging van deelname kunt u
het excursiebedrag overmaken op
rekeningnummer

NL54 INGB 0004 0601 47 ten name
van Vrienden van het Museum
Maassluis excursies.

Aanmelden vanaf 14 september 9.00 uur bij:

Nel Wilkes, tel. 010-5917310 mail:
nelwilkes@kabelfoon.nl of bij

Ria Kostense, tel.010-5921196 mail:
jariko@xs4all.nl



Kunst laten taxeren in
Museum Maassluis

Uw kunstvoorwerpen op waarde laten
schatten kan weer op vrijdag 23
september in het Museum Maassluis.
De vrienden van het museum hebben
de heer Arne Bonsaksen bereid
gevonden om die dag een deskundig
oordeel te geven over uw antieke
voorwerpen, schilderijen, sieraden enz.
Dhr Bonsaksen is verbonden aan het
Vendu Notarishuis Rotterdam en heeft
een zeer veelzijdige kennis van diverse
soorten kunst. Het Vendu Notarishuis
Rotterdam organiseert regelmatig
kunstveilingen waar u, via de heer
Bonsaksen, ook uw kunstvoorwerpen
kunt laten veilen.

Reserveren

Bij de vorige taxatiedagen was er altijd
veel publiek en daarom is reserveren
nodig. In het museum ligt vanaf 15
september een inschrijflijst klaar
waarop naast uw naam ook het soort
kunstvoorwerp (maximaal 5 per
persoon) wordt genoteerd. Tijdens
openingsuren (dinsdag t/m zondag van
14.00 tot 17.00) uur bent u welkom.
Telefonisch aanmelden kan ook op die
uren op nr. 010-5913813.

Welkom

Heeft u geen kunstvoorwerpen, maar
bent u wel geinteresseerd in de
taxaties dan bent u ook welkom om
mee te kijken op 23 september tussen
10.00 en 16.00 uur. Deelname aan de
taxatie is gratis.

Spannend

Het blijft altijd spannend of het
zorgvuldig gekoesterde voorwerp grote
waarde heeft. Wilt u het wel echt weten
of dat schilderijtje een meesterwerk is
of koestert u liever de droom? Bij een
vorige taxatie had ik ook een voorwerp
meegebracht: een Delfts blauwe vaas
die altijd stond te pronken op de
schoorsteen bij mijn oma, en later bij
mijn moeder. De vaas was gelukkig
nog puntgaaf en je weet maar nooit.
De heer Bonsaksen is in zijn
beoordeling altijd mild. Afkraken is er
niet bij. Als hij bv een schilderij
bestempelt als 'charmant' kun u erop
rekenen dat de waarde nihil is. Mijn
vaas kreeg de beoordeling 'Blokker
kwaliteit van vroeger'. Droom in duigen
gevallen dus, maar weggooien is ook
weer zo wat. De vaas staat nog steeds
op de kast als herinnering aan oma.
Dat is ook wat waard.

Nel Wilkes



Maassluise stadsgezichten

Tussen pakweg 1930 en 2005
schilderde Henk Fortuin (1916-2007)
veel plekjes in Maassluis. Op die
manier vereeuwigde hij allerlei unieke
gezichten op Maassluis. Zeker de
plekken die hij voor de oorlog op doek
vastlegde, zijn tegenwoordig
onherkenbaar. Om dat te benadrukken
heeft de Maassluise fotograaf Ronald
Wagenaar vanuit hetzelfde perspectief
een deel van dezelfde plekken
gefotografeerd. Voor de kijker is het
interessant om te zien wat de
ontwikkelingen op de vastgelegde
tijdsbeelden zijn.

Fortuin schilderde al in een periode dat
Maassluis nog een kleine vissersplaats
was. Van huizenbouw was in
bijvoorbeeld de Sluispolder-oost, de
Westwijk of Steendijkpolder geen
sprake. Naast werk uit de
museumcollectie zullen er ook
tekeningen en schilderijen te zien zijn
die in het bezit zijn van particulieren en
uit de collectie van de Stichting Henk
Fortuin.

Dit alles is te bekijken tijdens de
tentoonstelling ‘*Henk Fortuin 100 jaar’
die zaterdag 3 december wordt
geopend. De expositie is georganiseerd
rondom zijn geboortedag, 26
december. Het thema van de gekozen
schilderijen is ‘Maassluise
stadsgezichten'.

Wandeling

De Historische Vereniging Maassluis en
de Stichting Henk Fortuin gaan een
deel van het werk ook opnemen in de
Henk Fortuinwandeling, een
boekwerkje dat je leidt langs - soms
niet meer herkenbare - locaties op de
schilderijen.

Begin 2017 komen, in het kader van
het Cultuurmenu, alle groepen 5 van
de Maassluise basisscholen naar het
Museum Maassluis. De leerlingen

zullen dan de tentoonstelling bezoeken
en met het thema van de schilderijen
en foto’s aan de slag gaan.

De tentoonstelling van het werk van
Henk Fortuin is te zien tot in het
voorjaar 2017.

Friedie Kloen

Maassluise affiches
gevraagd

Cappuccino uit de koffieautomaat: zo'n
bekertje leegdrinken is voor veel
mensen een dagelijkse gewoonte. Een
automaat met vele soorten koffie is
typisch iets van de 21e eeuw. Na het
opdrinken, verdwijnt het bekertje bij
het afval. Het leven van een
koffiebekertje is extreem kort. En dat
geldt voor heel veel verpakkingen.

Museumdirecteuren en conservatoren
beseften in de jaren '70 van de vorige
eeuw dat een deel van de geschiedenis
van de mensheid na gebruik direct in
de vuilnisbak verdween.
Weggooiverpakkingen werden niet
bewaard door particulieren en ook niet
verzameld door musea. Datzelfde geldt
voor reclamefolders van bedrijven en
winkels, affiches en kranten. Dergelijke
objecten zijn een deel van de
hedendaagse cultuur. Als wij over tien
of vijfentwintig jaar iets van onze
huidige tijd willen terugzien, dan
moeten die spullen nu worden
verzameld.

Tegen deze achtergrond wil het
Museum Maassluis de geschiedenis van
‘vandaag’ vastleggen. ‘Collecting today
for tomorrow’; het verzamelen van
hedendaags erfgoed doen we
weloverwogen. Er moet een duidelijke
band zijn tussen Maassluis en het te
verwerven voorwerp. Bovendien moet
het object, ook al is het een massa-
artikel, iets te vertellen hebben.



Daarnaast nemen wij van één ‘soort’
slechts een beperkt aantal voorwerpen
op in de collectie. Ter illustratie:in het
verleden is een affiche en T-shirt
verworven met als onderwerp de
‘wednesdaynight skate’.

Het Museum Maassluis is nu op zoek
naar affiches die sportwedstrijden en
sportactiviteiten aankondigen. In de
huidige collectie van het museum
ontbreken die totaal. Als we over dertig
jaar een beeld willen schetsen van de
Maassluise sportcultuur dan zijn het
deze affiches die een deel van dat
verhaal vertellen. Elke Maassluizer kan
meehelpen de ‘Maassluise historie en
cultuur’ vast te leggen. Wie affiches,
folders of andere objecten heeft met
een duidelijke Maassluise
(sport)signatuur kan deze afgeven in
Museum Maassluis, Zuiddijk 16.

Pieter van Houten

100 jaar stoomsleper Furie

Het boegbeeld van de Stichting
Hollands Glorie, de s.s. Furie, is 100
jaar oud. Ter gelegenheid van dit
heugelijke feit zal er in het Nationaal
Sleepvaartmuseum van 24 september
2016 tot medio januari 2017 een
tentoonstelling worden georganiseerd
over Neerlands laatste zeegaande
stoomsleepboot. De Furie kan ook
worden bezocht.

Openingstijden Furie:

Zaterdag, zondag en woensdag van
13:30 -16:30 uur

Groepen op afspraak via info@furie.nl

Openingstijden Nationaal Sleepvaart
Museum :

Alle dagen behalve maandag van
13:30 tot 16:30 uur

Op de website www.furie.nl staat van
alles over de geschiedenis van deze
zeesleper te lezen. In 5 delen beschrijft
Leo Vermaas de levensloop van de
Furie.

Tijdens de Furieade, die wordt
gehouden in het eerste weekend van
oktober, zal de Furie in het middelpunt
van de belangstelling komen te staan.
Het programma en de festiviteiten
rond de Furieade kunt u vinden op
www.furieade.nl

Kerstsfeer aan de Zuiddijk

Tijdens een speciale expositie kunt in
december kerststallen uit alle delen
van de wereld bewonderen in het
museum. Groot of klein, alle
kerstgroepen stralen symboliek en
authenticiteit uit. Ieder volk heeft zijn
eigen interpretatie van het
kerstverhaal. Zo is er een
handgemaakte, glazen kerstgroep uit
Tsjechié te zien. Ook een kerstgroep uit
de plaatselijke Wereldwinkel is
opgenomen in de expositie. De
kerststallen staan vanaf 14 december
in verschillende zalen van het museum.

Basis voor deze tentoonstelling is de
collectie van verzamelaar Jan van
Hulst. Het museum heeft hem bereid
gevonden een selectie van deze stallen
in ons museum te exposeren. Meer
weten over kerstgroepen verzamelen?



Kijk op:
wijzijn.vriendenvandekerstgroepen.nl

een kerstgroep

De tentoonstelling wordt 14 december
geopend en er is een extra
avondopening op vrijdag 16 december
(19.00 - 22.00 uur). Op eerste
kerstdag is het museum gesloten, maar
tweede kerstdag zijn we open! De
kerstgroepen zijn te zien tot en met 8
januari 2017.

Pieter van Houten

Van de penningmeester

Bij de Vriendenbrief in het voorjaar was
een brief van de penningmeester
gevoegd met het vriendelijke verzoek
de contributie voor 2016 over te
maken. Velen van u reageerden hierop.
Binnen een maand had zo’n 80 procent
van de leden hun contributie
overgemaakt, waarvoor uiteraard dank.

In augustus werd weer de balans
opgemaakt. Zeventig leden hadden
helaas nog niet betaald. De
penningmeester ging net als in vorige
jaren aan de slag: herinneringsbrief
samenstellen, vrienden met e-
mailadres benaderen en brieven
rondsturen. Kosten van een
herinnering: postzegel, brief en
envelop, 77 eurocent, tijd niet
meegerekend. Gelukkig blijkt uit

ervaringen uit het verleden dat velen
deze kosten wel beseffen en een groter
bedrag overmaken dan de minimum
contributie van € 10. Over alle leden
blijkt in plaats van de minimum
contributie van € 10 gemiddeld € 13,80
te zijn overgemaakt. Daar wordt de
penningmeester blij van.

Mocht u op de herinnering van
augustus nog niet hebben gereageerd,
dan nu graag uw verplichting nakomen.
Het rekeningnummer is

NL31 INGB 000 3479143, ten name
van Vrienden van Museum Maassluis,
met vermelding van contributie 2016.
Een hoger bedrag dan de minimum
contributie van € 10 is uiteraard zeer
welkom. Het geld wordt gebruikt voor
de aankoop van nieuwe kunstwerken,
aanvullingen van de collectie of
voorzieningen voor het museum.

Henk Kal, penningmeester

Maritieme kunst bij RitsArt

Ter gelegenheid van de 100e
verjaardag van de Furie heeft Galerie
RitsArt plein air kunstenaars
uitgedaagd om maritieme kunstwerken
te schilderen op Nederlands enig
overgebleven stoomzeesleepboot s.s.
Furie. De resultaten zijn mooie
schilderijen van de Furie zelf, fraaie
composities van het landschap langs de
Nieuwe Waterweg, beelden van
hedendaagse slepers in actie en
aanverwante havenactiviteiten.

De werken van Arien Winkel, Dorien
van Diemen, Frans Bianchi, Piet
Groenendijk Rene Visker en Rob
Houdijk zijn te zien in de galerie aan de
Veerstraat. Oud burgemeester Koos
Karssen opent de tentoonstelling op
zondag 25 september om 16:00 uur.



T

Kunstenaars aan het werk op de Furie '

Jheronimus Bosch

Voor de excursiegroep was het een
uitgemaakte zaak dat de
voorjaarsexcursie naar Den Bosch zou
gaan. Daar werd een eenmalige
overzichtstentoonstelling georganiseerd
ter nagedachtenis aan Jeroen Bosch,
die in 500 jaar geleden was overleden.
Landelijk bestond grote interesse voor
deze expositie, waardoor de
toegangskaarten er binnen enkele
weken uitverkocht waren. Gelukkig
hadden wij onze kaarten op tijd
besproken en hoefden we er geen

nachtelijke excursie van te maken In
Den Bosch hebben we kunnen genieten
van kunstwerken uit de hele wereld.

Ter voorbereiding op de excursie was
er op zondag 16 april een gratis lezing
over het werk van Jheronimus Bosch in
het Witte Kerkje. Vooral voor de
deelnemers, maar uiteraard waren alle
vrienden welkom. De opkomst was
boven verwachting groot.
Kunsthistorica Gerda van Ham hield
een boeiende lezing aangevuld met
veel beeldmateriaal. De duivelse
figuren, monsters en andere figuren die
zo karakteristiek zijn voor het werk van
Bosch kregen meer betekenis. Gerda
sprak uitgebreid over Bosch’ grote
thema’s: Verleiding, Zonde en
Rekenschap. Ze behandelde onder
andere uitgebreid de werken
‘Hooiwagendrieluik’ en ‘Het
Narrenschip’.

Na deze boeiende middag keek
iedereen dan ook uit naar het moment
dat zij oog in oog met de echte
schilderijen zouden staan. Deze
verwachting werd ruimschoots

- i S P
varende vrienden in Den Bosch

waargemaakt: de details in de diverse
werken waren overrompelend. Hoe
langer je keek, hoe meer je zag!
Allemaal kleine verhaaltjes die
teruggrepen op zijn thema’s. Dankzij



de beschikbaar gestelde audiotours kon
iedereen zelfstandig alles bekijken en
genieten van het werk van dit
wonderlijke genie.

Niet alleen de tentoonstelling, maar de
hele stad ademde de nagedachtenis
van de beroemde inwoner van Den
Bosch: overal waren beeltenissen te
zien die in zijn schilderijen
voorkwamen. Vooral de vaartocht over
de Dieze toonde hier veel van.

Deze begon onder een van de vele
bruggen met het kijken naar de film
‘Hemel en Hel’. Gedurende de bijna een
uur durende vaartocht leerden we over
de geschiedenis van de stad, de
betekenis van het vele water in en om
de stad en hoe dit onder andere tijdens
de 80-jarige oorlog succesvol werd
ingezet om de stad te verdedigen tegen
de vijanden. Bijzonder interessant om
de stad eens vanaf het water te
erVAREN!

Tenslotte was er nog gelegenheid om in
het J. Bosch Art Center, gevestigd in
een oude kerk, een compleet overzicht
te zien van het werk van Bosch in de
vorm van reproducties op ware grootte.
Vanaf de toren van de kerk had men
een prachtig uitzicht over de stad, die
ruim 500 jaar geleden deze unieke
artiest inspireerde tot het maken van
zijn beroemde werken. Een prachtige
afsluiting van een mooie, zonnige dag.

Nanny Tuit, lid excursiewerkgroep

De Rotterdamse haven in
Museum Maassluis

Tussen 25 september en 20 november
kunt u in de Tuinzaal op een
bijzondere manier het uitgestrekte
Rotterdamse havengebied, van de
Waalhaven tot en met de Maasvlakte2,
inlopen. Tijdens zijn verblijf in
Maassluise Douanehuisje in juni van dit
jaar heeft kunstenaar Pim van Halem

met Oostindische inkt grote tekeningen
vervaardigd. In zijn Rotterdamse
atelier heeft hij de tekeningen van de
haventaferelen met vioeibare acryl
ingekleurd. Het resultaat noemt hij Het
Wereldhavencomplex.

Pim van Halem (Voorburg 1951)
volgde tussen 1972 en 1978 de AKI, de
kunstacademie in Enschede, waar
keramiek en grafiek zijn hoofdvakken
waren. Naderhand heeft hij ingezien
dat alleen het tekenen zelf voor hem
essentieel is, zodat hij zich voortaan
'beeldend tekenaar' noemt.

In 1991 keerde hij, na een verblijf van
20 jaar in Twente, terug in de Randstad
om zich in Rotterdam te vestigen.

In zijn tekenend bestaan doet zich
keer op keer de behoefte voor om de
beperking van een klein vel papier te
doorbreken. De tekeningen zijn
weliswaar nog steeds kleiner dan de
werkelijkheid, maar wel groter dan de
mens. Tekeningen waarin je kunt
rondlopen, om zo als toeschouwer een
ervaring op te doen. Voorbeelden van
deze inlooptekeningen zijn ‘De stad
in’(50 m2) uit 1999, ‘Een vrijstaande
woning’ (75 m2) uit 2003 en ‘Espana’
(20 m2) uit 2005. Te zien op
www.pimvanhalem.nl
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foto Peter Farla

Toen zich de gelegenheid voordeed om
in het Douanehuisje, op het



havenhoofd van Maassluis, een maand
lang geconcentreerd aan een project te
gaan werken, vatte Pim van Halem het
plan op om een poging te doen de
haven van Rotterdam, met al zijn
complexiteit, te vatten in zo'n
inlooptekening. Geen ingelijste
rechthoekige tekeningen aan de
wanden, maar een ruimtelijke
opstelling waarin de beschouwer van
het ene havenbekken naar het andere
kan meanderen. Op zaterdag 24
september wordt de tentoonstelling
‘Wereldhavencomplex’ van de
Rotterdamse beeldend tekenaar Pim
van Halem officieel geopend.

Pim houdt op zondag 30 oktober om
15.00 uur een Artist Talk in het
museum. Hij zal dan vertellen over zijn
project en beelden laten zien van zijn
andere inlooptekeningen.

Friedie Kloen

Museum Hoeksche Waard

Begin juni bezocht ik het Museum
Hoeksche Waard in Heinenoord. Het
museum bestaat uit twee naast elkaar
gelegen het dorp rijksmonumenten: de
herenboerderij Oost-Leeuwenstein en
de buitenplaats 't Hof van Assendelft,
die beide omringd worden door
bijzondere tuinen. De tuin van 't Hof
van Assendelft is een van de laatste
ontwerpen van de befaamde
tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999)
en wordt volledig in haar stijl
onderhouden door een enthousiaste
groep vrijwilligers. In deze tuin staan
planten en vruchtbomen uit vroeger
tijden zoals Kleipeer, Armgaard en
Bellefleur.

Oost-Leeuwenstein werd gebouwd in
de 17 eeuw. De grote schuur is ruim
150 jaar geleden verbouwd tot het
huidige "middenlangsdeeltype”, dat
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kenmerkend is voor de Hoeksche
Waard. In dit type boerderij woonden
boeren met veel land die grote schuren
nodig hadden om hun oogst op te
slaan.

Expositie

In de boerderij kun je de expositie “Van
Heer tot Errebaaier” bezoeken. Deze
tentoonstelling laat de ongelijkheid
zien, die vroeger 'vanzelfsprekend' was
tussen heren en arbeiders en tussen
mannen en vrouwen.

Langs de zijkanten van het museum zie
je hoe de herenboer, de dorpsdokter,
de schoen/tuigmaker en barbier, de
ambachtsvrouwe en de Errebaaier
(=arbeider) in de 19% en de eerste
helft van de 20°¢ eeuw leefden en
werkten. De universitair opgeleide
dorpsdokters, die door de gemeenten
in de Hoeksche Waard werden
aangetrokken, bezochten hun patiénten
meestal aan huis. Zij maakten de
medicijnen in hun eigen apotheek. U
kunt zo’n apotheek in het museum
zien.

De arbeiders werden door de
herenboeren ingehuurd voor zware
klussen op het land. Ze hadden geen
rechten en werden slecht betaald. Ze
woonden in kleine, donkere, slecht
verwarmde en nauwelijks geventileerde
(dijk)huisjes. Na de lagere school
moesten alle arbeiderskinderen gaan
werken. Als het meezat kregen de
dochters een dienstje bij een boerin,



een dokter, een dominee of een
middenstander. De meisjes brachten
wat geld binnen, maar het was zeker
zo belangrijk dat ze tijdens hun werk in
de betere milieus veel fijne kneepjes
van het huishouden leerden.

In de boerderij is een nieuwe eerste
verdieping gemaakt. Boven de ingang
van het gebouw zie je hoe een
schoolklas er zo’'n eeuw geleden uitzag.
Via een loopbrug kom je aan het
andere einde van de boerderij bij een
winkelinterieur uit de eerste helft van
de 20°*¢ eeuw. De veelal “losse”
kruidenierswaren werden door de
winkelbedienden gewogen, verpakt en
op de rekening gezet. De
boodschappen werden vaak
thuisbezorgd. In de jaren '50 kwamen
de eerste zelfbedieningswinkels. De
kruidenier, die in zijn witte jas statig
achter de toonbank stond, verdween.

Kijk....kunst

Op de begane grond is tot en met 25
september is “Kijk ......... kunst” te zien,
een tentoonstelling ter gelegenheid van
de 80ste verjaardag van Jane
Leeuwenburgh.

Jane Leeuwenburgh
Foto: Wim van der Kaaden.
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Zij is geboren een getogen in
Heinenoord en behoort tot de eerste
generatie moderne kunstenaars
afkomstig uit de Hoeksche Waard.

Van bescheiden kunstenares ‘uit

de polder’ ontwikkelde zij zich tot een
beeldend kunstenaar van nationaal
niveau. Jane is gespecialiseerd in
beeldhouwen en ruimtelijke
vormgeving, waarbij ze allerlei
materialen gebruikt en zich bedient van
zeer uiteenlopende technieken, die zij
tot in de perfectie beheerst.

Vorm en verhouding

Met een feilloos oog voor vorm en
verhouding heeft Jane zowel in
keramiek, brons en marmer, als in
hout, staal, en kunststof een oneindige
variatie aan vormen gecreéerd. Zij is
altijd op zoek naar de essentie en
beheerst de kunst van het weglaten.

De tegenstelling van enerzijds de
moderne beelden van Leeuwenburgh
en anderzijds de historische
voorwerpen in de rest van de boerderij
sprak mij bijzonder aan.

't Hof van Assendelft is een prachtig
ambachtsherenhuis. Je stapt hier
binnen in een andere wereld, die van
de welgestelde klasse. Beneden zijn
stijlkamers ingericht met objecten uit
de vaste collectie. Een historische
keuken, kelder, opkamer met bedstee
en een statige salon dompelen je onder
in de 19% eeuw.



Bijzonder is het bijna 200 jaar oude
panoramabehang in de salon. Op de
bovenverdieping heb je een ontmoeting
met ambachtsvrouwe Sara Louisa du
Faget van Assendelft en ontdek je hoe
de Hoeksche Waard door de eeuwen
heen is gemaakt.

Een bezoek aan de indrukwekkende
gebouwen, fraaie tuinen en boeiende
exposities van Museum Hoeksche
Waard is mijns inziens de moeite
waard.

Marianne Soors

Aan de Muur

Schilderijen hangen aan de muur,
toch? Doorgaans is dat een prima plek,
uit de weg, je loopt er niet tegenaan en
je kunt er veel kwijt. Als je foto’s ziet
van oude musea of kastelen dan valt
het op dat vaak de muren van vloer tot
plafond, en van wand tot wand, zijn
volgehangen, als ware het behang. In
moderne musea daarentegen richt men
zich op de expositie, het kunstwerk
moet goed overkomen. Het standaard
advies is “hang een schilderij niet te
hoog, de beste hoogte is wanneer je
oog op het middelpunt van het
schilderij valt”. In de praktijk neemt
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men als afstand tussen het midden en
de vioer vaak 140 tot 150 cm.

Maar het kan ook heel anders. Het
hierbij afgebeelde schilderij van Sibylle
Bross toont de markt in Lamu, Kenya.
Je loopt dit deel van de markt binnen
tussen balen met goederen en tafels
met uitgestalde waar, waarschijnlijk
vruchten. Als je langs het schilderij
loopt dan valt het op dat het pad met
je mee lijkt te draaien. Je kunt er zo
inlopen, van welke hoek je het ook
bekijkt. We kennen dit ook van een
techniek om ogen zo weer te geven dat
ze je blijven aankijken. Let maar eens
op reclameborden met deze techniek.

Op de grond

Dit schilderij is een aantal jaren
geleden op de grond gezet met de idee
het te zijner tijd op te hangen. Maar
het staat er nog steeds. Vanuit de
zithoek wordt het oog naar de ingang
van de markt getrokken. Het pad is een
natuurlijke voortzetting van de
kamervloer. Het is alsof je zo kunt
opstaan om even wat van één van die

tafels te pakken. Hier geldt dus “hang
een schilderij niet te hoog, zet het
maar op de grond”. Ook een beetje
schuin, dat versterkt de illusie.

Henk van Ketel



Scheepswerf op
Schanseiland

Het schilderij op de foto bij dit artikel
hangt in het Museum Maassluis en is
aangekocht met financiéle hulp van de
VVMM. De titel is ‘Scheepswerf Zorg
en VIijt en Groote Kerk’ . Schilder
Jacobus Bijtel (Schiedam, 1893-1983)
heeft de Groote Kerk naast de
restanten van de scheepswerf ‘Zorg en
Vlijt" afgebeeld.

Het schilderij geeft een realistisch beeld
van de vooroorlogse situatie op het
Schanseiland. De Groote Kerk torent
boven de stad uit, de scheepswerven
werden aangepast en de hellingen aan
de Olivierstraat waren in onbruik
geraakt.

Maassluis telde in het verleden vele
scheepswerven, allemaal op en rond
het Schanseiland. Ewoud van der Hoog
voegde van 1818 -1853 een drietal
hellingen samen tot de scheepswerf
Hollands Trouw.
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De Wateringer Hendrik de Haas,
aanvankelijk werkzaam op een
binnendijkse werf aan de Baansloot,
begon in 1879 een werf op de
westhoek van het Schanseiland.

Zorg en Vlijt

De Haas noemde zijn werf ‘Zorg en
Vlijt'.Kleinzoon Piet nam in 1921 de
werven aan de zuidzijde van het
Hellinggat en twee hellingen ten
westen van de kerktoren over. Vanaf
1932 was De Haas de enige
scheepsbouwer in Maassluis en in bezit
van alle werven. De naam De Haas was
een begrip in Maassluis. Maarten 't Hart
schetste in Het Roer kan nog zesmaal
om de familie de Haas als representant
van de kleine groep gefortuneerden. De
vijfde generatie, Govert de Haas, leidt
nu het gemoderniseerde ‘De Haas
Maassluis B.V".

In 2015 is de Stichting Historische
Scheepswerf Zorg en Vlijt opgericht die
zich, in samenwerking met Govert de
Haas, ten doel stelt dit industriéle
erfgoed voor het nageslacht te
behouden.

Dit is een verkorte en bewerkte weergave
van een tekst van Maarten van der Schaft



Bestuurswisseling

Onze vereniging heeft op 5 april jl.
haar algemene ledenvergadering
gehouden. Hieronder een korte
samenvatting van wat die avond ter
sprake is geweest. Voor
belangstellenden is het uitgebreide
verslag beschikbaar. Mail naar de
secretaris.

Tijdens deze vergadering is afscheid
genomen van voorzitter Henk van Ketel
en het algemene bestuurslid Martine
Brouwer. Victor Knippenberg en Lelia
van der Tak zijn in hun plaats
benoemd. Victor zal zich in de
beginperiode van zijn voorzitterschap
met name bezighouden met
netwerken; met het intensiveren van
de contacten met het bestuur van de
Stichting Museum Maassluis, de
betaalde medewerkers en de
vrijwilligers van het museum.

Externe contacten

Hij gaat ook contact opnemen met
andere culturele instellingen, zoals de
Cultuurmakelaar en de Nederlandse
Federatie van Museumvrienden. Lelia
zal zich vooral bezighouden met de
Vriendenbrief.

Voor het bestuur is het algemene
speerpunt 'werven van nieuwe leden'.
Dit gaat gebeuren door bezoekers aan
te spreken die lezingen, openingen van
exposities en de taxatiedag op 23
september bezoeken.

Samenwerking

Het programma voor Open
Monumentendag (10 september) wordt
in goed overleg door de Vrienden van
het Museum Maassluis, de Kunst en
Cultuuracademie en het Witte Kerkje
samengesteld.

In samenspraak met het bestuur van
de Stichting Museum Maassluis zal
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worden bekeken, op welke wijze een
deel van de financiéle reserves van de
Vrienden zinvol kan worden besteed.

Na de algemene ledenvergadering
vertelde Frans Bianchi enthousiast over
zijn werk in het verleden bij o.a.
marine en de politie en zijn carriere als
kunstenaar.

Op de foto:

Victor Knippenberg (I) en Lelia van der Tak (r)
tijdens de ledenvergadering in april



Culturele Agenda

10 september open monumentendag:
diverse locaties

10 september orgelconcert Groote
Kerk, 20.00 uur

17 september Classical Night Concert
Groote Kerk, 20.00 uur

22 september Historische Vereniging
Maassluis (HVM), wandeling Zuidbuurt

24 september orgelconcert Jaap
Kroonenburg, Groote Kerk, 20.00 uur

24 september opening tentoonstelling
100 jaar Furie in het
Sleepvaartmuseum

25 september opening tentoonstelling
over Furie bij Rits-Art

26 september lezing in het Witte
Kerkje over de Furie door André
Spanjersberg

27 september rondvaarten de Furie

29 september lezing door Bas
Booister voor HVM, Koningshof, 20.00
uur

29 september Benefietconcert Furie in
Koningshof

1 oktober Furieade
10 oktober Dag van de duurzaamheid

13 oktober lezing door Gert Rikhof bij
KCA IJsvogelstraat (ter voorbereiding
op concert 29/10 Groote Kerk over
Mozart en zijn muziek voor
blazersensembles)

27 oktober lezing in het Witte Kerkje
over het bedrijf Lely

28 oktober Concert Circle of Anglican
Music door Golden Circle Ensemble,
Immanuelkerk
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29 oktober Nederlands
Blazersensemble met Gran Partita,
Groote Kerk

5 november concert Maassluise
Harmonie in Groote Kerk

12 november (landelijke)intocht Sint
Nicolaas in Maassluis

16 november Historische quiz HVM in
De Waker

19 november Najaarsconcert Kunst na
Arbeid

24 november lezing in het Witte
Kerkje over het restaureren van
gebouwen

10 december Kerstconcert Urker
Mannenkoor Groote Kerk

16 december Muziek tussen Maas en
Sluis: Salzburger Advert: Ciconia
Consort met Nationaal Gemengd
Jeugdkoor

17 december Kerstconcert Jaap
Kroonenburg orgel, Groote Kerk

2017

8 januari
Kerkje

Nieuwjaarsconcert Witte

23 februari Lezing in het Witte Kerkje

27 feb tot 4 maart
Muziekweek

Maasluise

11 maart Muziek tussen Maas en
Sluis:

Hongaarse dansen, De Bezetting

24 maart Lezing Witte Kerkje over het
Loodswezen



Informatie bestuur

Voorzitter

Victor Knippenberg
tel : 0105912700
vikknip@xs4all.nl

Penningmeester
Henk Kal

tel. 010 591 78 40
h.b.kal@hetnet.nl
Secretaris

Marianne Soors
tel. 010 591 00 35
m.j.p.soors@planet.nl

Algemene bestuursleden

Willemiek Dijkman
tel. 06 5263 7624
willemiekdijkman@gmail.com

Lelia van der Tak
tel: 010 5929152
ljvdtak@gmail.com

Nel Wilkes
tel. 010 591 7310
nelwilkes@kabelfoon.nl

Bankrekeningnummer Vrienden van het
Museum Maassluis: NL31INGB0003479143

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies:
NL54INGB0004060147

informatie over de VVMM via website

www.museummaassluis.nl

Colofon
(eind)redactie: Lelia van der Tak

Beeldmateriaal: Nel Wilkes, Henk van Ketel, Peter
Farla en anderen.

Ontwerp omslag Vers Ontwerp (Anika Klevering)

Foto omslag Kees Dijkman
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Lidmaatschap

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten
van het museum is er de Vereniging ‘Vrienden van het
Museum Maassluis’. Het lidmaatschap van de
Vereniging geeft u de volgende voordelen:

gratis toegang museum;

gratis rondleidingen;

tweemaal per jaar de Vriendenbrief;

€ 3,00 korting op excursies;

uitnodigingen voor exposities en openingen.

Vriendenbrief

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en
verschijnt tweemaal per jaar. Voor informatie
kunt u terecht bij: Museum Maassluis, Zuiddijk
16, 3143 AS Maassluis

telefoon (010) 591 38 13
www.museummaassluis.nl

Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 10,00
per jaar voor particulieren en € 35,00 per jaar voor
bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is
uiteraard altijd welkom.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of te
mailen naar de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden
van het Museum Maassluis’ of door invulling van de
speciale kaart die u in het Museum kunt vinden. U
krijgt dan een welkomstbrief met uw
lidmaatschapsnummer en wijze van betaling van de
contributie. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1
januari automatisch verlengd. Opzegging dient
schriftelijk of per e-mail en vdér 1 december plaats te
vinden, bij de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden
van het Museum Maassluis’.

Openingstijden Museum
Maassluis
Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Geopend op goede vrijdag, tweede paasdag, 5 mei,
hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede
kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag,
eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste
kerstdag.
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